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“Biz Türkler böyle, Kızılbaşlar şöyle” tipinden ifadelerin arkasında dini ayırım düşüncesi gizlenmektedir. Bu lâfları ağzından kaçıran, muhakak Sünnidir. Ama Sünniliğin de, ne olduğunu bilmez. Belki adını bile duymamıştır. En azından Müslüman olduğundan ve yahut ta Müslüman kökenli olduğundan emindir. Bu durumda ise diğerini (yani Kızılbaşın) Müslüman olmadığı, Müslümanlık dışı bir dine mensup olduğu ortaya çıkıyor. 

Böyle gerçeğe uymayan ve gücendirici sözler kullananları, bahusus ülkemizde, bir yere kadar mahzur görmek mümkündür, çünkü biz din konusunda, bu cümleden İslâmiyet konusunda çok yavanız. “Nüvvap” 1948'de dini okuldan dünyevi liseye çevrildi, Aytos kazası Lülâkovo'daki son medrese de 50'li yılların başında kapatıldı. Okullarda din dersi dinlemiş olanların, en gencinin yaşı, altmışın üstündedir. 

Bulgaristan Türklerinin basıcı çoğunluğu, bu sahadaki noksanlığı sadece özel literetür okuyarak giderebilirdi. An- 


cak kırk yıl içersinde 

olupolacağı bir kaç kitap çıktı. İçerekleri istediğimiz kadar bol eleştiriyle dolu. O zaman için başka türlüsünü düşünmek zaten mümkün değil. Bu nedenle eserlerin bu yönü- ne söylenecek bir sözüm yok. Uz ama onlarda net ve konkre veri, bilgi pek az, balast ve lâf ebeliği ise çok bol. Genellikle İslâmiyetten bahsediliyor. Oysa başlangıçta, ilk an İslâmiyet tekmiş, sonra giderek dallanmış, budaklanmış, ayrı ayrı yörelerde, çevrelerde çeşitli kılık kıyafetler takınmış, 

İlk bölünmeye neden, Müslüman aleminin başına geçecek olan şahsın seçilme yöntemi oluyor. Birinci yönetici Ebu Bekir'in iktidara getirilmesinde -halife yapılmasındaufak tefek itirazlar olsa da, toplum parçalanmayor. İkinci yönetici Ömer ve üçüncü idareci Osman'ın iktidara getirilmesi döneminde tartışmalar daha fazla heyecan yaratıyor, gruplaşma belirgenleşiyor, iktidar namzetleri etrafinda taraftarlar -şia- toplanıyor. Bir yandan Ali şiası-partisi, öte yandan da Osman şiası-partisi oluşuyor. Ali taraftarları - partisi- 4*üncü halifenin seçiminde üstün çıkıyor, başarı kazanıyorlar. Fakat öldürülen halife Osman'ın akrabalarından ve onun partisinden Suriye valisi Muaviye Ali'nin halifeliğin kabullenmemekle yetinmiyor, ona karşı savaş açıyor. Fırat nehri boyumdaki Sıffın'da savaşı kaybedeceğini anlayınca, bir hilleye baş vuruyor. Askerlerine, Kuran'ı mızraklarının ucuna bağlayıp havaya kaldırtırıyor. Bunu gören Ali'nin ordusu hücümden vazgeçiyor. Muaviye mahkemeye başvurulmasını öneriyor. Halife Ali de bu teklifi kabul ediyor. 
Uz ama, bazı taraftarları, onun rizasını yerli bulmadıkları için, onun ordusundan ayrılıyorlar. Ali güçlerinin, taraftarlarının (şiasının) dışında (haricinde) kalan bu topluluğa Hariciler deniliyor. 


Bu parçalanma ve savaşın esası, iktidar konusu ile ilgili görüş farklarından kaynaklanıyor. Ebu Bekir, Ömer ve Osman taraftarları, peygamber vekili ve bütün müslümanların başkanı olacak otoriteli ve yetenekli bir kimse, Hz. Muhammed'in arkadaşlarından ve Kureyş kabilesinden olması görüşünü savunuyorlar. Bir bakıma demokratik bir tez. İş oradaki, bu tutumdan hareketle hilâfet idare sistemini uygulayan yöneticiler, çok kısa bir dönem sonra seçim yönteminden vazgeçiyorlar ve pratikte soy, sop. varis sistemini uygoluyorlar. Bu esas üzere yüzyıllar boyunca Müslüman dünyası, hilafeti ellerinde tutan Emevi, Abbasi sülâleleri ve Osmanlı hanedanı tarafından idare edildi. 

Öte yandan, Şia Ali taraftarlarının anlayışına göre Peygambere sadece onun soyundan, aile çevresinden (Ehli Beyt) olan kimse vekillik yapabilir. Hz. Muhammed'in erkek evlatları daha sağlığında öldüklerinden bu görev bir tek amcazadesi ve damadı olan Hz. Ali'ye ve onun öldürülmesinden sonra da Hz. Peygamber'in kızı Hz. Fatma'dan doğan erkek evlatlarına, Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'e düşmektedir. Bu yöntem, hem eski Arap kabile geleneğine uymakta, hem de Hz. Muhammet şahsen Hz. Ali'nin kendisine vekil olmasını çeşitli vesilelerle önerdiği hatırlatılmakta ve bunu doğrulayan hadisler gösterilmektedir. Bu görevin ismi de, halife değil, imam olmalı. 

Hilâfet ve İmamet konusunda Hariciler tamamen başka görüşteler. Onlar Müslüman alemine yönetmenlik yapacak kimselerin behemehal Kureyş kabilesi kökeninden veya sadece Hz. Peygamber'in soyundan olması şartını doğrulamıyorlar. Tüm Müslümanlar, en lâyik buldukları şahsı, hiç bir sınırlama yapmadan, Arapmış veya Arap değilmiş, beyazmış veya Habeşistanlı gibi siyahmış, hiç fark yapmadan 


seçebilmeliler. Dürüst davranmadığı zaman da, onu görevinden alıp başkasını halife-imam yapabilmeliler. Ve idarecinin de bir tek olması şartı bulunmamalı, tüm Müslüman toplumları, cemaatları kendi imam-halifelerini seçebilmeliler. 

Bu şekilde aslında dini nitelik taşımayan, tamamen iktidar sorunu nedeniyle 7'nci yüzyılın 2'nci yarısında Müslümanlar Sünniler, Şiiler ve Hariciler olmak üzere üç gruba bölünüyor. Pek tabii hiç bir parti, hiç bir topluluk taraftar toplama savaşında kendi öz çıkarlarını dile getirmiyor. 
yığınların üzerinde etki yapabilmek için dini gerekçeler kullanıyor, Peygamberin sözlerine ve hareketlerine başvuruyor, hattâ Allahın iradesinden destek arıyor. Böylece her üç kolun yöneticileri özel gayret göstererek savundukları tezlere dini mahiyet veriyorlar. 

Zamanın geçmesiyle İslâmiyet insanların bütün hayatını kapsıyor. Dünyevi sorunlarla dini hükümler - iç-içe giriyor. 
Hz. Muhammed'in sağlığında, yeni bir mesele ortaya çıkınca, hemen gereken ayet ulaşınca çözüm bulunuyorken, onun ölümünden sonra durum tamamen değişiyor. 

Kuran'ı Kerim'de ismi geçmeyen meselelerin çözümü için Peygamber'in sözlerine ve hareketlerine baş vuruluyor. 
Kuram'ı-Kerim'le ilgili, nadir de olsa, tek tük ortak olmayan görüşlere raslansa da, hadislerin değerlendirilmesinde oldukça fazla çeşitli tutumlar gözlenmektedir. Bu da İslâmiyetin uygulanmasında farklılık doğurmaktadır. 

Bu iki kaynağın ışın tutamadığı yeni sorunların çözümü için icma (Müslüman bilginlerinin oybirliği), kıyas (bir şeyi başka bir şeye benzeterek yargıya varma) gibi başka kaynaklar işe koşulduğu zaman, yalnız Müslümanların bölündüğü üç büyük grup arasında değil, her kolun içinde, uy- 


gulamada çeşitlilik oldukça artıyor. Buradan da hukuk ve inanç mezhepleriyle birlikte sayıları yüzlerce olan tarikatler oluşuyor. Bazı İslâmiyet kolları ve mezhepleri çok geniş çapta yayılıyor, bazısı dar sınırlar içinde kalıyor, zamanını yaşayıp yok oluyor, zaman zamansa yenileri türeyor. 
Genellikle bu parçalanmalar, bölünmeler, İslâmiyetin bazı çevrelerde, yörelerde ve ülkelerde çeşitli biçimlere bürünmesi, daha fazla ilk dönemlerine, ortaçağlara mahsus. Yılların tekerlenmesiyle, tarih süreci içinde, parçalanmalar yok olma yüzü tutuyor, olaylar duruklaşıyor. Bunun en baris örneklerinden birisi de Sünniliğin içinde en meşhur olan hukuk (fikıh) mezheplerinden Hanefiliğin, Malikiliğin, Safiiliğin ve Hambeliliğin VIH-X yüzyıllarda belirip günümüze kadar etkinliklerini korumalarıdır. 
Müslümanların muhtemel sorunların çözümlerinde ayrı tutumlar takınarak parçalanmaları, ayrı ayrı topluluklara farklı benlik vermekle beraber, onların hayatında çok daha olumsuz olayların belirmesine de neden olmaktadır. Bu nahoş gelişmelerin en hafifleri aynı İslâmiyet kolu çerçevesindeki mezhepler arasındadır, en şiddetlileri ise, biribirinden çok daha fazla ayrıntılara ve özelliklere sahip olan kollar arasındadır. Hariciler daha Halife Ali'nin ordusunu ve taraftarlarını terk eder etmez, Ali Şiasına ve Sünni Muaviye'ye karşı cephe alıyorlar. Hz. Ali'yi namaz kılarken öldürüyorlar, Muaviye bir tesadüf eseri ölümden kurtuluyor. Hariciler devlet oluşturduktan sonra hem Şiilere, hem de Emevi ve Abbasi halifelerine harp açıyorlar. Sünni Osmanlı imparatorları ile Şii İran şahları, sanki hep aynı dine mensup değillermiş gibi biribirlerini Hristiyandan da kötü düşman saymış, binlerce, milyonlarca kurban vermişler. Yalnız mensup oldukları İslâmiyet kolunu Hak din saydıkları, öteki- 


lerinkini Hak yolundan sapıklık olarak kabul ettikleri için bunca kan akıtmayı gerekli bulmuşlar. Savaş yürüttükleri ülkeyi zaptedip, yöneticilerini bertaraf edip, “dejenereleştirien” Müslüman halkı “gerçek” Hak din yoluna yöneltmeyi başararak, yüce Allah huzurunda büyük sevap yapacaklarını düşünmüşlerdir. 

Bu anlayışın çok hafif uzantısına günümüzde de şahit olmaktayız. Afganistan'da yabancı istilası çoktan ortadan kalktığı halde, vatandaş harbi sürüp gidiyor. Cezayir?de ve Mısır'da Müslümanlar biribirini kıyıyor. İslâm dünyası birlikten söz ediyor, barış ve işbirliğini sağlamak için ortak örgütler kuruyor, konferanslar düzenliyor, ama Şii İran'la birçok Sünni Müslüman ülkesi arasındaki soğukluk sık sık kendisini hissettiriyor. 

Aynı anlayışın uzantısı, bir başka tezahürü de, her üç İslâmiyet kolundan birinin hakim olduğu ülkede, nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğu diyarda, azınlık durumunda bulunan diğer kollara mensup olanlara karşı takınılan olumsuz tutum. Çoğunluğun inançlarını genellikle İslâmiyetle eşitlemek, azınlığın dini görüşleriniyse Müslümanlıktan sapıklık, hattâ onun dışında bir dinmiş gibi hesap etmek. 
Suudi Arabistan'daki Şiiler, İran'daki Sünniler, Türkiye'deki Aleviler ve pek çok başka ülkelerde bu yasallık çok kolay izlenmektedir. Komşu ülke Alevilerinin esas dertlerinden biri Sünni Türklerden daha halis ve büyük Türk olduklarını ispatlamak, diğeri de Sünniler gibi Müslüman olduklarını tanıklamak. 

Bizdeki durum da aynıdır. Müslümanların % 90 küsürünü oluşturan Sünniler, bir yandan Türklükle, öte yandan da İslâmiyetle eşitleştirilmekte, azınlık durumundaki Kızılbaşlarsa hem Türk, hem de Müslüman addedilmemekte. 
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Bu hatanın sadece günümüzün mahsülü olmadığını, büyük ölçüde eski çağlardan kalma acı bir miras olduğunu açıklamak için bazı tarihi gerçekleri, çok kısa da olsa, en genel hatlarıyla hatırlamak mecburiyetinde kaldım. Bu hatayı yapanların çoğu, hemen hemen tümü, yanılgıya düştüklerinin farkında değiller, çünkü orta okul, lise, hattâ yüksek okul bitirmiş olmalarına rağmen İslâm tarini, Müslümanların çeşitli kollara ve mezheplere mensubiyeti hakkında bilgi sahibi değiller. Bu yüzden onların mahzur görülebileceğini belirtmiştim. 

Aynı zamanda hatayı bile bile işleyenler de var. Onların başını bilimsel araştırmalar yapan, makaleler yazan, kitaplar yayınlayanlar çekiyor. En ön safta da Prof. Nikolay Mizov bulunuyor. Totaliter rejimde, en fazla kitap 1958-1965 döneminde çıkıyor. Tam beş adet, aslında üç, çünkü birisi Bulgarca ve Türkçe dillerde taabedilmiş ve üç yıl sonra da genişletilmiş şeklinde tekrar basılmış. İkisi de N. Mizov'un eserleri. 

Hepsi hacim bakımından oldukça okkalı, 180 ile 315 
sayfa arasında. Bazısında arabaşlıksız, bazısındaysa özel arabaşlıkla İslâmiyetteki mezhep ve tarikatlere sadece ortalama 3 sayfa ayrılmış. Doğrusu ya cim karnında nokta. 
Yapıtların tümünde de üç sayfacık, N. Mizov'un kaleminden çıkmış. 

Profesör N. Mizov “Bulgaristan’ daki İslâmiyet” başlıklı ikinci monografisinde çok doğru bir düşünce sergilemiş daha ilk sayfalarda: İslâmiyete karşı hep bir şekilde davranılamaz, çünkü çeşitli bölgelerde dini inançların, ibadetlerin ve geleneklerin bazı özellikleri vardır. Bunun Ortodoks Müslümanlarla İslam tarikatlarına çok daha fazla şümülü var. Bundan dolayı da biz genellikle İslâmiyeti incelemeyeceğiz. Hatta tüm Bulgaristan tarihi boyunca araştırmayacağız, özel olarak günümüzdeki İslâmiyeti ele alacağız. 

Bu iyi niyete rağmen öte doğru eserde ne Kızılbaşlardan laf ediliyor, ne Hanefilerden söz ediliyor, ne de ayrı ayrı bölgelerdeki farklı ibadetlerin üzerinde duruluyor. Kendi vadenin tam tersi, genellikle İslâmiyetin bazı ilkeleri dile getiriliyor. 

Doçent Zineti Nurieva hiç bir peşin vaatte bulunmadan “Kadın ve İslâmiyet” (1975) ile “İslâmiyet ve Çağımız Antikomünizmi” (1986) eserlerinde yöresel ayrıntılar, yol, kol ve mezhep özellikleri üzerinde durmadan, İslâmiyet kadınla ilgili temel tezlerini umumivetle inceliyor. 

Felsefe bilimleri adayı Ali Aliew'in “Bulgar Türklerinde Bilimsel Ateist Görüşün Oluşturulması” yapıtında dolaylı olarak İslâmiyete değindiği için onun özelliklerini açıklaması beklenemezdi. 

İslâmiyetin belirmesi, gelişmesi, çeşitli cereyanların, mezheplerin ve tarikatlerin peyda etmesiyle yeni yeni kıyafetlere bürünmüş olduğu halde öğretimsel birliğini koruması ile ilgili oldukça doğru dürüst bilgi veren Prof. Yordan Peevw'in “İslâmiyet: Doktrinel Birliği ve Çeşitliliği” (1982) isimli monografisi yayınlanmıştı. Ne var ki, sadece 500 adet basılmıştı, satışa çıkarılmadı, resmi dairelere yollandı, kapalı kapılar ardında kaldı, geniş okuyucu kitlesine ulaşamadı. 

Böylece din dersinin ortadan kaldırılması, İslâmiyeti bütün yönleriyle açıklayan eserlerin basılmaması, çoğunluğun ortaçağlardan beri uzanan acı mirasla sadece mensup olduğu mezhebi gerçek İslâmiyet sayma alışkanlığından kurtulamaması neticesinde Kızılbaşlığın sapık Müslümanlık, hatta İslâmiyet dışı olduğu savıyla bu günlere ulaştık. Totalitarizmle vedalaştığımız ve demokrasi ile içli dışlı olmaya 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çalıştığımız şu yeni ortamda, üç tane imam-hatib okulu ve bir de Yüksek İslâm Enstitüsü gençlere kapılarını ardına kadar açmış bulunuyorlar. Oldukça kabarık sayıda genç te ülke dışında öğretim görmekteler. Onların arasından bazıları da bilimsel araştırmalara doğru yönelmektedir. Bir hayli de İslâm vakfi kurulmuş bulunmakta. Bakalım bu onyılın sonuna kadar içinde bulunduğumuz yanılgının pençesinden bizi kurtarabilecekler mi, İslâmiyeti tek yönlü görme alışkanlığından vazgeçip, çok yönlü oluşumunda gizlenen zenginliğini benimseyebilecekler mi, karmaşık sorun haline sokulan Kızılbaşlık konusunu, gerçek ışık tutarak, aydınlatabilecekler mi? Bunlar hep yanıtını bekleyen sorunlar. 
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KIZILBAŞLIK NEDİR 
VE NE DEĞİLDİR? 


Daha üniversitenin son yıllarda din konusu beni oldukça fazla celb etti. Kısa süre öğretmenlik yaparken ve sonra gazetecilik sahasına atılınca, boş zamanlarımda bu alandaki çalışmalarımı sürdürdüm. İşte o zaman Kızılbaşlığın ne olup olmadığı sorunu karşıma dikildi. Ulusal kütüphanede nekadar Bulgarca ve Rusça kitap varsa bu konuda onları karıştırdım. O dönemde Türkiye'den kitap getirmek mümkün degildi. Bazı Kızılbaş arkadaşlara ve eşe dosta baş vurdum. 
Bereket versin onların elindeki birkaç Türkçe eseri de okuyarak konunun içine birhayli girdim. 

Böylece edindiğim bilgiye dayanarak uzunca bir makale yazdım. “Halk Gençliği” gazetesi sayfalarında ona yer verilince, öğrendiklerimi Bulgaristan Türkleri ile paylaşma firsatı buldum. Yazı bir hayli ilgi uyandırdı. Pek tabii tepki gösteren de vardı. 

Yazdıklarımı kitap halinde çıkarma deneyinde bulundum, anlayış gösterilmeyince dolu dizgin çalışmanın anlamı kalmadı. Buna rağmen konu ile ilgilenmekten vazgeçmedim. 
Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra, bazı makamlar konuyu merak ettiler. Bilgi istediler. İş yayınlamaya gelince, yine çamıra battı. 


Literetürde Kızılbaşlık 


Kızılbaşlık ve Alevilik genellikle literatürde eşit ifadeler olarak kullanılmakta. Konuşma dilinde de keza. Bu terimlerin nasıl türediğini ve ne içerdiğini açıklayan çeşitli izahlara rastlanıyor. N. Birdoğan “Anadolu'nun Gizli Kültürü Alevilik” monografisinde sekiz adet tez olduğunu açıklamakta; 

Konunun İslâmiyetle en yakından bağlı olduğunu savunanlar, kökeni Ali'ye dayandırırlar. Bu iddia dört ayrı şıkka büründürülmüştür. 

a) Hayber savaşında Hz. Peygamber son gün Hz. Ali'yi Medine”den getirtir. Hz. Ali başına kırmızı sarık sarmıştır. 
Kaleye ilk girenin kim olduğu sorusuna “Kızılbaş” yanıtı verilmiş. Ad da oradan kalmış. 

b) Peygamber'in Uhud savaşında yaralanarak kanının akmasına üzülen Hz. Ali, sonradan yapılan bütün savaşlara kızıl başlık girerek katılmış. Kızılbaş sözcüğü de oradan gelmekteymiş. 

c) Sıffeyn'de Ali'nin askerleri, diğerlerinden ayırdedilmeleri için kızıl sarık sarmışlardır. “Kızılbaş” terimi oradan kalmış. 

ç) İbni Mülcem, Küfe'de Ali'yi kılıçla öldürdüğünde, akan kanlardan sarığının kızıla boyanmasından “Kızılbaş” ifadesi belirmiş. 

İkinci iddiaya göre kelimenin ortaya çıkması İran”daki Mazdeki”lerle ilgilidir... Üçüncü tez, kökeni Yemen batini akımlarındaki “muhammara-kırmızılar” adlandırmasında görmektedir. Dördüncü anlayış, aynı kelimeyle Şiilik kolunun gulatında bir yolun mensuplarına hitap edilmektedir. 
Beşinci görüş olayı törenlerde kızıl başlık giyen Orta Asya 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Türkmenlerinin şaman kıyafetiyle bağlamaktadır. Altıncı grup bu ismi Osmanlıların ilk kurucularının kırmızı kadifeden “Börk-i Horosani” girmelerine bağlıyor. Yedinci görüş Hacı Bayram Veli'nin on iki dilimli kızıl taç giymesiyle izah ediyor. Sekizinci iddia Kızılbaş terimeni İran devleti kurucularından Safevi sülâlesinden Şeyh Haydar'ın on iki dilimli kızıl taç giyip kızıl sarık sarmasıyle ilgili bulmakta. 

Her tezi savunanlar birtakım veriler ortaya atıyor, kendi düşüncelerinin en doğru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. 
Her görüşün savunucusu sadece kendi görüşünü ortaya serdiği zaman birçok okuyucuyu etkileyebilir. Fakat düzineden fazla iddia birarada toplanınca, çoğunun gerçeği yansıtmadığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Mantık yoluyla eleştiriye tutulunca Kızılbaş sözcüğünün Hz. Ali'yle bağlantısı mümkün değil. Kaleye ilk girenin kim olduğu sorusuna “Kızılbaş” yanıtı verenin Türk olması gerek, çünkü kelimenin özü Türkçe, oysa Hz. Ali'yle ilgili olarak anlatılan olaylar Arapların arasında geçiyor. Arabın ağzından çıkan kelime olsa olsa Arapça olur, Türkçe asla olamaz. Yemen'- deki batiniler de keza Araptır. Şiilik Araplar arasında beliriyor ve İran zaptedildikten sonra yavaş yavaş İranlıların arasında da yayılmaya başlıyor. Bu nedenle İslâm Ansiklopedisine göre, Şii kolunun gulatından bir yolun mensuplarına Kızılbaş dendiği yanlış iddiadan ibarettir. 

Kızılbaş sözü ancak Türklerin arasında belirebilir. Orta Asya'daki Türkmen şamanlarının, Konya Selçuklarının, Osmanlı devletinin ilk kurucularının, Hacı Bayram Veli'nin kızıl börg giymeleri tarihi gerçek olsa bile kızılbaş ifadesinin belirmesine sebep olamaz. Mesele kılık kıyafette değil, dini özellikte. Şamanların dini, ilkel din şekillerinden, İslâmiyet öncesi bir din. Kızılbaşlık ise İslâmiyetin içinde kendine 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mahsus özellikleri olan bir olgu. 

N. Birdoğan'ın yaptığı tasnifin içinde son sırada yer alan tez Kızılbaş teriminin belirlemesine neden olsa gerek. 
Kızılbaşlığın temelinde on iki imam inancı yatmakta. Kızıl Haydari tacının on iki dilimli olması bunun bir simgesi. Haydar'ın oğlu Şah İsmail Orta ve Güney Anadolu Türkmenlerini örgütleyerek Safevi devletini kuruyor 1501 yılında. 
Bu günümüzdeki İran devletinin kurulması demektir. O zaman devletin resmi dili Türkçe, camilerde on iki imam adına hutbe okutuluyor. Bir çok kimsenin kafasını karıştıran ve bazı tarihçilerin de bilerek sustukları şey, nasıl oluyor da Türklerin arasında bir dini özellik teşkil eden Kızılbaşlığın belirmesini kaynaklandıran adam, halen dili Acemce ve dini de İmamilik (Şiiliğin bir kolu) olan devletin kurucusu oluyor? Sadece günümüzde değil, Ortaçağlarda Türkiye'li Kızılbaşların İran'la, Şah İsmail'le, İmamiyetle ilgisi olmadığını kanıtlamak için bir hayli Türk tarihçisi büyük abartmalarla Kızılbaşlığın kökenlerinin Orta Asya Türkmen şamanlarının, Selçukluların ve ilk Osmanlıların kılık kıyafetinde olduğunu yazmaktadırlar. Osmanlı imparatorlarının Safevi'lerle çetin savaş vermesi, onbinlerce Anadolulu Kızılbaşın kellesinin alınması bu görüşlerin yayılmasına zemin oluşturmuş ve Kızılbaşlığın gerçek kökenini örtbast etmeye yardım etmiştir. Aslında Kızılbaş sözcüğünün belirmesi Safevi sülâlesinden Şeyh Haydar ve oğlu Şah İsmail'le başlamış ve yavaş yavaş yayılarak günümüze kadar gelmiştir. Tarihte böyle olumsuz olaylarla bağlantıda bulunması ve Osmanlılar tarafından aşağılanması neticesinde Kızılbaşlık yerine yavaş yavaş Alevilik terimi kullanılmaya başlanmıştır. İrene Melikoffa'ya göre, bu XIX. yüzyıldan beri uygulanmaktadır. 

Kızılbaşlık üzerine en ciddi ve en geniş kapsamlı incelemeler Türkiye'de yapıldığı için kaynak olarak Türkçe eserlerden örnek vererek konuyu açıklamaya çalıştım. Ülkemizde çıkmış olan kitap ve makalelerde Kızılbaşlık terimi başlık ve arabaşlık olarak yer almış olsa da sözcüğün etimolocisi üzerinde durulmamıştır. Sadece Asen Sevarski (Hasan Karahüseyinov) kitabında bir tek cümleyle konuya değinerek “Naritsatelnoto kızılbaş bukvalno znaçi çervenoglav, t.e. ognenopoklonets” (92 s.) diye yazmış. Çok mükemmel Türkçesi ve Bulgarcası olan bir kimsenin nasıl böyle kaba hataya düştüğüne şaşmamak elden gelmiyor. 

Türk Dil Kurumu “Türkçe Sözlük”te Kızılbaş sözünün karşısına: “Şiilere ve Alevilere verilen ad” diye yazılmış. 
Bulgar Bilimler Akademisi “Türkçe Bulgarca Sözlük”te: “Müslüman Kızılbaş tarikatından bir tarikat” denmiş. Sovyetler Birliği Akademisinin “Türkçe-Rusça Sözlüğü”ndeyse Kiril harfleriyle: “Kızılbaş, Şiit” diye belirlenmiş. Bu tariflerin içinde Kızılbaşlara Alevi ve Kızılbaş karşılığının gösterilmesi dışında hepsi yanlıştır. Bunu özellikle belirtiyorum, çünkü, bazı kimseler tahsilli olmalarına rağmen Kızılbaşlığın, Aleviliğin, Şiiliğin v.s. ne demek olduğunu anlamak için sözlüğü açıp bakıyor, yazılana inanıyor ve üstelik te başka bir görüş duyduğu zaman öyle olduğunu savunuyor. 
Böyle özel konularda sözlüklere bel bağlamamak lâzım. 
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Literetürde Alevilik 


Genellikle Alevilik ile Kızılbaşlığın eşit sayılması görüşü çok yaygın olduğu halde gerçeği sadece bir yere kadar yansıttığını, bazı hallerde de yanlış fikir aşıladığını ve hattâ bilimsel açıdan kaba hatalara yol açtığını anlatabilmek için Kızılbaşlık bahsinde olduğu gibi, yine Türkçe edebiyata başvuralım. 

“Alevi: Arapça, “Ali” isminden türetilmiş bir kelimedir ve iki anlamı ifade eder”, diye çok kısa ve net bir tarif veriyor A. Sezgin, “Gençlik” dergisinin tertiplediği bir incelemede. 
Ve devam ederek açıklıyor: 

1. Hazreti Ali'nin soyundan gelen ve gelecek olan herkes “Alevi” sayılır. Bu anlamda Alevilik, aynı zamanda “Muhammedilik” anlamı da kazanır. Çünkü Hazreti Peygamberimizin soyu da kızı... Hazreti Fatma soyundan devam etmektedir. Yani bu anlamda Alevi, aynı zamanda Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in soyu demektir... 

2. Hazreti Ali'nin yolundan gidenler, demektir... Hazreti Ali'nin yolu ve yaşayışı Hazreti Peygamberin yolu ve yaşayışının iyi bir kopyasıdır. Yani Hazreti Ali'nin yolu demek, Hazreti Peygamberin yolu demektir”. 

Aynı tipten fikirler Sünnilik ve Alevilik üzerine de ortaya serdikten sonra A. Sezgin “Bütün Aleviler Sünni; bütün Sünniler Alevidir” genellemesini yapmaktadır. 

Bu iddia, belli ki, iyi niyet mahsulü. Dünya ve özellikle Türkiye müminlerinin birliğini sağlama niyeti seziliyor. Bunu gerçekleri dışlamadan yapmakta daha büyük hayır vardır. 
Evet Aleviler Peygamberi sayıyor, fakat onun amcası çocu-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Şu ve damadı Ali'ye daha büyük saygıları var ki, boşuna Muhammet ismi ile değil de Ali ismi ile anılıyorlar, onun soyundan olduklarını ve yahut ta onun yolundan gittiklerini söylüyorlar. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. 

R. Zelyut “Öz Kaynaklarına Göre Alevilik” (1990) eserinde: Aleviliğin “Ali evililik”, “Ali evinden olanlar”, “Ali evinin yanında olanlar” şeklindeki tarife katıldıktan sonra, başlangıçta Ali yandışlarına Ali Şiası adı verildiğini, “Şiayı Ali” denilen bu kesimin daha sonra Şii olarak adlandırıldığını belirterek üç noktada genellemesini yapmaktadır: 

1. Alevilik İslâmiyetin içindedir. 

2. Hz. Muhammed, İslâmiyetin kurucusu olarak Alevilikte de temeldir. 

3. Bazılarının gösttermek istediği gibi Alevilikten İslâmiyet ve Hz. Muhammet dışlanamaz. Yalnız bu kavramların yorumu değişiktir” (20 s.) 

R. Zelyut bu şekilde, Sünnilikle Aleviliğin, Hz. Muhammet ile Hz. Ali”nin eşitliği yerine ve onun tam aksini, Aleviliği İslâmiyet dışı, tamamen başka bir din sayanlara karşı çıkarak, Aleviliğin İslâmiyet içinde olduğunu savunuyor. 
Zaten şaşmaz gerçeğin ta kendisi de bu. 

Aleviliği böylece sağlam temele oturttuktan sonra, onun salt Türklerin yarattığı bir inanış biçimi olduğu görüşünün de sakatlığını açıklarken diyor: “Öyle ki, Türkler, Müslüman olmadan hemen hemen 200 sene önce Alevilikte, İsnaiaşariye, Zeydiyye ve İsmailiye diyi üç ayrı kol bile ortaya çıkmıştı”. 

Doğuş tarihlerine göre, bu kolları Zeydiyye, İsmailiye ve İsnaiaşariye (İsna Aşeriyye - On iki İmamcılar, veya İmamilik) diye sıralamak gerek. 

R. Zelyut'un belirttiği gibi, Hz. Ali yandaşlarına başlangıçta Ali Şiası, daha sonra da Şii denilmesinden hareket ederek bu kolları Şiilik kolu olarak kabul edeceğim. Pek çok müellif te aynı düşüncededir. Alevilikte Hz. Ali taraftarlığı tüm Aleviler arasında birleştirici ortak vasıf olduğu gibi Şii kollarının üçünde de ilk dört imam hep aynıdır: Hz. 
Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Zeynelabidin. Beşinci imam Muhammet el Bakır'ın kardeşi, dördüncü imamın çocuğu Zeyd Emevi hilâfetine karşı isyan etmiş (739 y.), iktidarın Hz. Ali soyuna mahsus olması gerektiğini savunmuş. Ölü düşmüş. Çocuğu da ayaklanmış, o da öldürülmüş. 
Taraftarları iktidar konusunda çeşitli gruplara bölünmüşler, fakat verdikleri savaşlar sayesinde gruplardan, akımlardan biri, İdrisiler hanedanı Fas'ta (Kuzey Afrika”da), diğeri Tarabistan'da, Deylem’ de ve Gilân”da (Hazer Denizinin Güney kısmında), öteki Yemen'de devlet kurmuşlar ve uzun zaman yöneticilik yapmışlar. Kuzey Yemen'i düne kadar da (1962) idare etmişlerdir. Halen ora halkının yarısından fazlasını onlar oluşturmaktadırlar. Kuzey İran'da da onlardan çok küçük bir topluluk vardır. 

Zeydiler Kuzey Afrika'ya, Hazer Denizi kıyısına, Arabistan Yarımadasının güneyine dağılmış olmalarına rağmen, din bakımından çok ortak yönlere sahiptirler. Herşeyden önce onlar, diğer Şii kollarına kıyasla, Sünniliğe çok yakın olan bir konuma sahipler, bir başka deyimle öteki Şii akımlarıyla Sünnilik yolu arasında bulunmaktadır. Bunun en açık kanıtı da ilk üç halifenin (Ebu Bekir, Ömer ve Osmanın) seçimlerini ve iktidarlarını yasal bulmaları, takiye ilkesini uygulamamaları ve gizli imamın halâ yaşadığına ınanmamaları. 

Şiilerin çoğunluğu Cafer?us Sadık’ı altıncı imam olarak kabul ediyorlar. Vefatından sonra en büyük oğlu İsmail'in 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imam olacağı kararını veriyor sağlığında. Fakat sonra bu kararını değiştiriyor, küçük oğlu Musa Kâzim'in imamlık yapacağını bildiriyor. İsmail babasından üç yıl önce (762) ölmesine rağmen onun taraftarları onu yedinci imam sayıyorlar. Taraftarlarından bazısı ise onu altıncı ve çocuğu Muhammedi yedinci imam sayıyorlar. Bu nedenle İsmaililere yedi imam kabul ettikleri için, yediler anlamına Sebiyyeliler de denir. 

İsmaililer birkaç yüzyıl içersinde pek çok gruba bölünüyor, akımlara ayrılıyor. Daha 9'uncu yüzyılda onlardan Hamdan Karmat”ın yönetimi altındaki bir grup, Irak'ta geniş çapta faaliyete geçiyor. Bahreyn'de bağımsız toplum oluşturuyor. Karmatlar Mekke'ye saldırı yapıyorlar (930) ve Kâbe'nin içinden “Haceri Esvedi” alıp Bahreyn'e götürüyorlar. “Kara Taş” ancak iki asır sonra Kâbe'ye çevriliyor. 

İsmaililerden bir başka grup Kuzey Afrika Berberlerinin arasında rağbet buluyor, Magrep'ten Mısır'a yöneliyor, Fatimi İmparatorluğunu kuruyor (909-1171), Kahire'yi başkent yaparak Magrep, Libya, Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz'da hakimiyet sürdürüyor. 

Fatimi imparatoru Hakim'in esrarengiz bir şekilde yok olması (1021), ölümü, hayranlarından Darazi'nin (Dürzi'- nin) onu gizli imam olarak ilân etmesine ve günün birinde Mehdi sıfatıyla yer yüzüne döneceğini yaymasına firsat veriyor. Ancak onun bu görüşleri Mısır'da zemin bulmuyor, fakat Suriye ve Lübnan'ın dağlık bölgelerinde yaşayan Arapların arasında rağbet buluyor. Dürziler hala bu yörelerde yaşamaktadırlar. 

Bir zamanlar İmam Cafer'in yaptığı gibi Fatimi imparatoru Mustansir de, geleneğe aykırı, büyük evlâdı Nizar'ı veliahtlıktan mahrum bırakıyor, küçük evlâdı Mustaali'yı 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vekil gösteriyor. Onun vefat etmesiyle kardeşler taht kavgasına başlıyor ve savaşta Nizar ölüyor. Bu savaş Fatimilerin daha iki gruba bölünmelerine neden oluyor. Şii geleğine uyanlar Nizariler ismi ile adlandırılmaya başlanıyor, küçük kardeşin peşinden gidenlerse Mustaaliler. 

Nizariler daha fazla imparatorluğun sınırları dışında Suriye, Lübnan, Irak ve İran'ın dağlık bölgelerinde aktif faliyet yürütüyorlar ve Alamut (İran'da) kalesi merkez olmak üzere, bağımsız hükümet kuruyorlar. Bu kalede savaşçılar yetiştirerek, komşu ülkelere dailer (propagandacılar) yollayarak terörizmi geniş çapta uygulayanlar olmuşlardır. Etrafa dehşet saçan fedainlerin ilhamcası Hasan Sabbah ve bol bol kullandıkları da haşişti. Bundan dolayı da kendilerine Doğuda Haşişinler, Batıdaysa haşişin galat anlamı ile Assasinler denmektedir. Alamut kalesi, Mogol'lar tarafından zaptedilip (1256) içindekiler öldürene kadar etrafa rehşet sıçratmıştır. Alamut Kalesi (Kartal Yuvası) bozulunca Nizariler Suriye'ye, İran'a, Acem Körfezi kıyılarına, Yemen'e, ta Hindistan'a kadar dağılmışlardır. 
Giderek Hindistan onların merkezi haline gelmiştir. 19. 
yüzyıldan bu yana onların başı Aga Han unvanım taşımaktadır. Buna dayanarak bazı ülkelerde Nizarilere Agahanlılar, diğer ülkelerdeyse Hocalar da demnektedir. Halen IV Aga Han unvanlı Kerim Hüseyin'i 49. imam olarak kabul etme meyili mevcuttur. 

Başlangıçta Mısır'da ve Magrip'te kalan Mustaaliler. 
imparatorluğun batmasıyla Yemen'e ve zamanın aşmasıyla da Hindistan'a taşınmışlardır. Bu esas üzere de tekrar ikiye bölünmüşlerdir. Yemen'de kalanlar Süleymaniler ismi, Hindistan'”ı seçenlerse Davutiler adıyla anılmaya başlamışlardır. 
Hindistan'lıların geçimi ve esas mesleği ticaret olduğu, tüccarlar kastında oldukları için Bahra ismi de taşımaktadırlar. 

İsmailiyyenin içinde yarım düzineden fazla ayrı toplumlar olduğundan, daha kolay davranabilmelerini sağlamak maksadıyla olsa gerek Prof. Yordan Peev onları “Karmatlar-İsmaililer”, “Fatimit , Ortodoks” İsmailizm”, “Yeni İsmaililer” ve “Dürziler” şeklinde tasnif yaparak toparlamaya çalışmıştır. Ama nekadar da gruplar, topluluklar bir arada incelense de topluluklar arasında ortak yönler pek ön plana çıkmıyor, ağır basmıyor, kolayca göze batmıyor. 

Buna rağmen tüm toplumların, akımların hepsi bir dereceye kadar imam konusunda, ilk altı imam üzerinde hemfikirler. Hepsi yedinci imam taraftarları olduklarım savunuyorlar. Pek tabii aralarında Caferin yerine İsmaili altıncı ve onun oğlu Muhammedi yedinci imam sayanlar eksik olmadığı gibi imamların sayısını kırkdokuza çıkaranlar da bulunuyor. 

İsmailiyye yolunun tüm akımlarında, İslâmiyetin esası benimsendiği halde, pek çok hallerde özel yorum yapılmaktadır. Örneğin şeriatın ve özellikle Kuran'ı Kerim'in bir zahir (açık) ve bir de batın (kapalı) anlamı olduğu iddia edilmekte. Onların açık yönlerini tüm Müslümanlar kolayca görüp anlıyor ve uyguluyorsa, gizli yanım kavrayabilmesi için çeşitli kademelerden (7 tane) geçmesi, bir hayli gayret göstermesi ve emek sarfetmesi lâzım. Geniş yığınlar en fazla olup olacağı bu aşamaların birinci ve bilemediniz ikinci basamağına kadar çıkıyor, Kuran'ı Kerim'in ve şeriatın derin anlamını kavrayamıyor. İsmaililerin arasında çok dar bir çevre, ancak seçkin, çok zeki kimseler İslâmiyetin özüne vakıf olabiliyor. Fedailer bile ancak altıncı aşamasına ulaşabiliyorlar. İsmailiyyenin bu özelliğine bakarak ona Batıni ismini veren müellifler vardır. 
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Bu tariflerinde okadar haklı olmasalar da İsmaililerin az veya çok bâtınilikten etkilendikleri meydandadır. Namazın, orucun, zekatın, haccın ve sairenin gerçek anlamını kavradıktan sonra, tüm mümünlerin uyguladığı şekilleri icra edip etmemekle serbest olduklarına inanıyorlar. Karmatlar gibi bazı toplumların camiye gitmediklerinin edebiyatta belirtilmesi bununla ilgilidir. Haceri Esvetin Kâbe”den çalınıp şu- kadar zaman pislik içinde tutulması da keza. Mutlak Hakk'ın dünya belleği (akıl al kul) halinde belirgenleşmesi, insanlık tarihinin yedi kapalı daire şeklinde tekrarlanarak gelişmesi, her dairenin bir peygamberle başlaması ve her peygamberin yanında da bir imamın bulunması yine bu esintileri hatıra getirmektedir. Bu teorinin kanıtı olarak insanoğlunun bundan önceki gelişme dairesinin Peygamber Hz. Muhametle başlaması, onun yanında da imamı Ali'nin bulunması ve ardından da daha altı imamın gelmesi neticesinde dairenin kapanması gösterilmektedir. Önceki Peygamberlerin Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. 
İsa ve Hz. Muhammet olduğu kabullenmiştir. 

Bu tip görüşlerin İsmaililik içinde yer alması bazı müelliflere onu Şiilik esası üzerine belirmesine rağmen, Şiiliğin temel ilkelerinden çok uzaklaştığı ve öteki Şiilik kollarından da fazla farklanmadığı için İsmailiyeyi Aşırı Şiilik diye nitelemektedirler. Bu değerlendirmeyi oldukça isabetli buldu- geniş kapsamlı anlamı içinde olarak kavramaktayım. Şiiliğin dar anlamı esası temelinde oluşan Aşırı Şiilik daha başka bir olgu. 

Şiilik deyince pek çok insan ve müellif sözün kapsamını daraltıyor, Zeyditler ve İsmailileri dışlıyor ve Şiiliği bir tek İsmaililiğe indiriyor. Şiiliğin daha geniş anlamı olmasa, başka 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kolları da içermese on iki imam demek olan İsna Aşeriye ismi kullanılmayacak, sadece Şiiler ve Şiilik demekle yetinilecek. Şiilerin, Zeydilerle ve İsmaililerle, her şeyden önce ortak yönü Hilafet yerine İmamet ilkesini benimsemeleri. 
O bakımdan da Şiilik ve İmamiyye tamamen biribirine eşit ifadelerdir. Aynı zamanda İmamiyye açısından onların arasında ciddi bir fark vardır. Zeydiler beş imam bilirler, İsmaililer imamların sayısını yedi ile sınırlarlar, İsna Aşeriye”lerse, sayılarını on ikiye kadar yükseltirler. (Altı imamcılar ve İmam Caferden sonra bir başka grup yedi imamcılar da vardır ama pek populer olmadıkları için onlardan söz edilmeyecek). 

Bazan İsna Aşeriye veya İmamiyye yerine Caferiyye sözcüğü de kullanılıyor. Hem de bu kol on iki imamcı ve Cafer-üs Sadık ta altıncı imam sayıldığı halde. On ikinci imamın isminin kullanılması akla daha yakın, ama kola altıncı imamın adı yakıştırılıyor. Bu öyle rasgele, gelişi güzel yapılan bir olay değil. İsna Aşeriyenin esas kuralları onun islâmiyet anlayışları üzerine oluşturulmuştur. İmam Cafer büyük bir ulemadır. İslâmiyetin Sünni kolu mezheplerinden Hanefi ve Malikinin kurucuları İmamı Azam Ebu Hanife ile İmamı Malik bin Enes onun öğrencileridir. Pek çok uzman İslâmiyette beş büyük ve meşhur mezhebin bulunduğunu (Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli ve Caferi) kabul etmektedirler. 18. Yüzyıldan bu yana Caferi mezhebinden olanlara ibadet için Kâbe'de özel yer ayrılmıştır. 

İmamiyyenin esasını beş ilke oluşturmaktadır: 

1. Tevhit (Allahın birliği), 

2. Allahın adaletliği, 

3. Nübüvvet (Hz. Muhammedin risaletliği ve diğer peygamberlerin nebiliği), 
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4. Kıyamet ve 

5. İmamet. 

İslâmiyet hakkında birazcık bilgisi olan, ilk dört ilkenin, hem Sünni ve hem de İmamiyye taraftarları için hemen hemen aynı inanç şartını teşkil ettiğini çok kolay kavrayacaktır. 
İsna Aşriyyede Allahü Tealânın adaletliği özellikle vurgulanmaktadır. Asıl fark beşinci ilkede, Hilâfet yerine İmametin esas tutulması, veraset yoluyla Hz. Alr den evlatlarına geçerek son Muhammet Mehdi'ye ulaştırılmasındadır. Son on ikinci imam, beş yaşındayken bir rivayete göre evdeki hamamda, bir başka söylentiye göreyyse bir mağarada yok olmuştur (874): Gizli imam kıyafetine bürünerek Mehdi olmuş, gök yüzüne çıkmış, oradan yer yüzündeki olaylara yön verecekmiş. 60 yıl kadar “kısa yokoluş”döneminde İmamiyye toplumuna vekil aracıyla iradesini bildirmiş, yere inmeyince, gerisin geriye gelmeyince “uzun zaman yok oluş” süresi başlamış ve günümüze kadar da devam etmektedir. Gizli imam inancı İsna Aşeriyye mahsus bir olgudur. 

İmamiyyenin bir başka özelliği de Muharrem ayının onunun büyük yas içinde geçirilmesidir. Aynı gün İmam Hüseyin Sünni Yezid'in ordusuyla savaşta, Kerbelâ'da, Fırat nehri kıyısında, uzun zaman sudan mahrum kaldıktan sonra esir düşmüş (680) ve en barbarca öldürülmüştür. İsna Aşeriyye inancına göre tek bir imam kendi ecelinden ölmemiştir, tümünün de büyük işkenceler neticesi hayatlarına son konmuştur. Onların türbelerinin bulunduğu Necef, Kerbelâ, Meşet, Kum vs. yerler Mekke ve Medine gibi ziyaret edilir. 

Zamanla Sünniler dörde parçalandığı gibi, On İki İmamcılar da fıkıh konusunda Ahbariler (Haberciler, Ananeciler) ve Usülüler (Yöntemciler) olmak üzere ikiye bölünmüşlerdir. Ahbariler sadece Kurana ve Hadislere (ancak 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İsna Aşeriyye imamlarının Hz. Muhammet ile Hz. Ali ile ilgili toplayıp anlattıkları Hadisler, bu özellikleri nedeniyle Ahbar diye adlandırılmaktadır) dayanarak kararlar almaktalar. Usulilerse giderek Kuran, Sunna (Ahbar),icma ve akıl olmak üzere dört kaynağa başvurmaktalar. Ortaya çıkan yeni yeni sorunların çözümünde Kuran ve Ahbarda yeterli derecede bilgi bulunmadığından, 19. yüzyılda Usülilik hakimiyet kazanmıştır. Dört büyük Sünni mezheplerin oluştukları an ictihata Sünnilikte başvurulmaktan vazgeçildiği halde Usuliler halâ içtihat kapısını açık tutmaktadırlar. 
Bundan başka dört Sünni mezhebinden farklı olarak Ahbari ve Usulilikte, kaynak olarak kıyas kullanılmamaktadır. 

Zeydilerden farklı olarak Caferiler, İsmaililer gibi ilk üç halifi tanımazlar, onları iktidarı gazbeden kimseler sayarak düşman addederler. Bu düşünceyle çoluk çocuklarına Bekir, Ömer ve Osman ismi vermekten titizlikle kaçınırlar. 

Caferilerin daha başka mühim özellikleri de vardır ama onları öte doğru başka vesilelerle zikredeceğim. 

Şiiliğin tamamen bir İran dini olduğunu iddia edenler olsa da, Sünniliğe karşı muhalafet teşkil ettiğinden, 9. yüzyılın sonunda bütünleştikten sonra, Arap istilâsı altında bulunan Acem halkı arasında İmamilik rağbet buluyor, 16. 
yüzyılların başlarından da, Safeviler döneminde, resmi din oluyor. Afşar kökenli Şah Nadir (1734-1747) tahta oturtulması için Sünniliğin resmi din yapılmasını şart koşmuş ve iktidara gelince bu şartı uygulamaya başvurduysa da İran 
halkı Şiiliğe sadık kalmış. Günümüzde de tahminen % 80 
aynı konumlarını korumaktadırlar. Irak halkının çoğunluğu da Şiidiir, tahminen % 65, fakat iktidar Sünnilerin elindedir. 
Lübnan'daki Müslümanların arasında Sünnilerden sonra Şiiler gelmektedir, ancak onlar da Şii ve Dürzi olmak üzere 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iki ayrı topluluk halindedir. Bazı kaynaklara göre Azerbaycanlıların çoğunluğu Şiidir, başka kaynaklara göre ise Sünniler çoğunluktadır. Suriye halkının çoğunluğu Sünni, tahminen % 10 Şii ve Nusayri (Alevidir) Dürzi ve İsna Aşeriyedir. Ülkeyi Nusayriler idare etmektedir. 
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Türkiye Aleviliği 


Aleviliği salt Türklerin yarattığı bir inanç biçimi olmadığını, Türkler Müslüman olmadan çok önceleri Aleviliğin ortaya çıktığını ve içinde pek çok dal budak belirdiğini gördükten sonra sıra Türkiye Aleviliğine de gelmiş bulunmaktadır. 

Daha ellili yılların sonunda okuduğum Türkçe kitaplardan belleğimde çok açık, çok basit ve çok kolay kavranan bir tablo çizilmişti. Ona göre şehirlerde oturan Alevilere Bektaşi, köylerde oturanlara Kızılbaş ve Toroslarda (Güney Batıdaki dağlarda) yaşayanlara Tahtacı denir. 

Bütün kitaplarda aynı tablo çizilmiş olsa iş çok kolaylaşacak, Türkiye Aleviliği gözümüzün önüne seriliverecek. 
Ne var ki, tabloların çoğalmasıyla, koskoca bir galeri meydana gelince, Aleviliği net bir şekilde ortaya sermek te o derece güçleşiyor. 

Bir kaç tane okkalı eseri olan büyük uzmanlardan İ. Z. 
Eyuboğlu “Anadolu Aleviliği... Bektaşilik, Tahtacılık, Çepnilik... adlarını alır” diye belirliyor, “Günün Işığında Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi”nde (311 s.), Prof. M. F. 
Bozkurt'un tasnifi oldukça daha başka. Onun araştırmalarına göre: “Aleviliğin bölünmesi: 

1. Alevilik: Baba İlyas + Hacı Bektaş, 

2. Bektaşilik: Hacı Bektaş Tekkesi ve Balım Sultan, 

3. Kızılbaşlık: Erbedil Tekkesi ve Şah İsmail”. R. Zelyut bu tip tasniflere itirazda bulunarak “Alevili toplumunun içinden çıkanlar bilirler ki, diyor, Aleviler kendilerini Bektaşi, Kızılbaş ve Alevi gibi üç grupta görmez. Bütün bu bölümler, 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kendilerini Alevi sayarlar ve Ehlibeyt yolunun yolcuları olarak görürler. Şehirlere yerleşen Aleviler (Bektaşiler) de kendilerinin Alevi olduğunu kabul ederler. (“Öz Kaynaklarına Göre Alevilik” 1990, s. 253) 

Evet R. Zelyut oldukça haklıdır. Hz. Alı taraftarları Türkiye'de nadiren Kızılbaş ve çokçası Alevi gibi ortak terimlerle kendilerini dini yönden belirlemekteler. Bununla beraber Alevilerin arasında da başka isimlerle bilinen bir kaç topluluk vardır. Alevi uzmanlarından N. Birdoğan verdiği tasnifte bu gerçeği doğrulamaktadır. “Anadolu'da yerine göre Alevi, Kızılbaş, Gürruh-ı Naci, Sofi Süreği veya Şah Safi Süreği adlarını taşırlar” tespitini yapıyor ve devam ediyor: “ Onlar bu son ad için “Yol bir, sürek bindir” deyimini de kullanırlar. Bize göre bu deyimde bugün Anadolu'da Alevilerde rastladığımız kimi tören ve davranış ayrılıklarının doğal karşılanmasının kalkanı bulunmaktadır”. 

N. Birdoğan otuz küsür Alevi ocağını, bulundukları semtlere göre açıklarken, Toroslardaki Türkmenlerin Tahtacılar olarak anıldıklarını, Balıkesir ile Aydın arasındakilerin, Amasya ile Tokat bölgesindekilerinse Çepniler, Anadolu'da halk arasında çalgıcılık, hikâyecilik ve oyunculukla tanınanların Abdallar ismi ile bilindiklerini vurguluyor. Abdallar daha fazla Denizli, Dinar, Sivas, Amasya, Kırşehir, Havza ve Konya'da bulunmaktalar. 

Halen ve tarih boyunca Abdalların çoğu Alevi olsa da, bu, tüm Abdalların hepsinin Alevi olduğu anlamına gelmez. 
Bir zamanlar göçebe hayat yaşayan Türkmenlerin birçoğu Aleviliği kabul ettilerse, bütün Türkmenlerin hepsinin Alevi olduğu söylenemez. Hatta Toroslar'da tahtacılıkla (kerestecilikle) geçimini sağlayan, fakat Alevi olmayan Türkmenler vardır. Aynisinin Çepniler için de şumuli vardır. Köyde 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oturan Aleviye de köyde oturduğu için Kızılbaş, şehirde yaşayan Aleviye de kentli olduğu için Bektaşi denmesi çok yersiz bir yakıştırma olduğu, bir dini özellik taşımayacağı meydandadır. Ne Tahtacılar, ne Abdallar, ne Çepniler diye bir Alevilik kolu mevcut değildir. Bunlar soy, kavimden gelen adlardır. Kızılbaşlık teriminin de, Alevilikle eşit anlamda kullanıldığını bildiğimiz için, Aleviliğin içinde ayrı bir yön, bir grup olarak ispatlama gereği de yoktur. 

Zikrettiğim bütün tasniflerde sözü geçen Alevilik içinde özel bir toplum varsa, o da Bektaşiliktir. Türk yazarları Aleviliği bir yol, biribirine çok yakın olan, çok ortak yönleri bulunan, ama bir tek örgüt çatısı altında toparlanmış olmayan Alevilerin yolu, Bektaşilik ise ayrı, belli bir örgüt, tarikat. 

Bektaşi tarikatının temelleri 13. Yüzyılda Anadolu'da atılmıştır. Kurucusu Hacı Bektaş Veli’ dir. Onun Horosanli olduğu, Nişabur'da doğduğu şaşmaz gerçektir. Bununla beraber hayatında oldukça fazla tartışmalı yönler de vardır. 
Bektaşi kaynaklarını inceleyen Türk bilim adamları bazı verileri şüphe ile karşılamaktadırlar. Örneğin Seyit, yani Hz. Peygamber soyundan oluşu İmam Musa Kâzim'e dayandırılmakta. Ancak Musa Kâzim'in ölümüyle (799) Hacı Bektaş Veli’ nin doğumu (1207) arasında üçyüzdoksan yıllık zamanı onun babasının ve dedesinin ömürlerinin doldurması olanaksız bulunmakta. Tarikat kaynakları Hacı Bektaş'in Ahmet Yeseri tarafından yetiştirildiği, özellikle ondan izin, yetki ve buyuruk alıp Anadolu'ya geldiği, Kırşehirin Suluca Karahöyük köyüne (halen Hacı Bektaş kasabası) yerleştiği tarihçilerce ele alınınca Ahmet Yeseri'nin Hacı Bektaşi Veli'nin doğumundan 41 yıl önce öldüğü anlaşılmaktadır. 
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Bu tipten kanıtlanamayan bazı verilerin bulunması ne Hacı Bektaş Vel’ nin tarihi bir şahsiyet olduğunu şüpheye düşürebilir ve ne de temellerini attığı tarikatın tarihi rolünü küçüldebilir. Hacı Bektaş Veli faliyete başladığı zaman Baba İlyaz ve onun yetiştirdiği Baba İshak halk arasında İslâmiyet çerçevesinde özel dini görüşler yayarak, bir hayli otorite sahibi olmuş, o zamanın köylü ayaklanmaları onların ismi ile anılmıştır. Babai isyanlarının büyük şiddetle iktidar tarafından bastırılması, Babai tarikat mensuplarının baskıya uğratılması, Babai taraftarlarının resmi makamlara çalışmasına engel yaratılmayan Bektaşıliğe doğru yönelmelerine neden olmuştur. Bundan neşet ederek birçok bilim adamı Babailiğin, Bektaşiliğin içinde eridiği ve yahut ta Bektaşiliğin, Babailikten türediğini savunmaktadırlar. (Bu iki alternatif görüşü ispatlayıcı verilere raslamadım Türkçe literetürde, fakat öte doğru üzerinde duracağımız Bulgaristan gerçeği, Babailiğin hiç bir vakit tamamen Bektaşilikle kaynaşmadığını, ve yahut ta çok daha sonraları Bektaşiliğin içinde Babailik ve Bektaşilik ismi altında iki ayrı kolun belirdiği ihtimallerini ortaya çıkarmaktadır). 

Bektaşilik?'te Hacı Bektaş Veli’ den sonra en mühim rol oynayan şahs Balım Sultan'dır (ölümü 1516). Tarikatın ikinci piri sayılmaktadır. Bu göreve 1501 yılında getirildiğini kaydederken “Geleneğe göre Mürsel Baba ile güzel bir Bulgar kızının oğlu idi” diye yazıyor İrene Melikoff UYUR İDİK UYARDILAR Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları” başlıklı monografisinde (237 s.). Başka kaynaklarda ise Sırp prensinin oğlu olduğu, Dimotika”daki Bektaşi tekkesi Esseyit Ali, öbür adıyla Kızıl Sultan'da adamakıllı eğitildikten sonra, Sultan II. Beyazit tarafindan Hacı Bektaş Dergâhının başına getirildiği, bununla Anadolu Alevilerini etkileme 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amacı güdüldüğü belirtilmektedir kaynaklarda. Bektaşi erkânın, örf ve adetlerinin onun icadı olduğu söylenmekte. 
Onun sayesinde Bektaşiliğin yeniçeri ocağında rolü artıyor. 
Bektaşilik X V yüzyıllarının sonu ile XVI yüzyıllarında Hayderilik, Kalenderilik, Edhemilik ve benzeri tarikatlerdeki inanç, gelenek ve törenleri birleştirerek son şeklini almıştır. 
Balım Sultanın gergâha gelişiyle o ana kadar Hacı Bektaş soyundan geldiklerini savunan ve yol hakkı iddia eden Hacı Bektaş oğullarına, yani çelebilere verilen haklar kesiliyor. 
Bu onların çıkarlarına dokunduğundan onlar Balım Sultan olayını pek kabul etmiyorlar ve evlerine çekilip oradan Hacı Bektaş yandaşlarını yönetmeye başlıyorlar. Çelebilerin köylerdeki ve Anadolu”daki yaygınlığına karşın Balım Sultan olayını daha çok benimseyenler şehirlerde yaşayanlar oluyor. Köylü olan Bektaşiler genellikle göçebe yürükler, Türkmenler olduğu halde, kentli Bektaşilerin arasında oldukça Türk asıllı olmayanlar bulunuyor. Bu şekilde başlayan gruplaşma zamanla daha da gelişince ve biribirinden daha fazla örgütsel bakımından kopunca, bir tarafta toplananlara Çelebiler, öte yandakilere de Dedebabalar ismi veriliyor. Balım Sultan'ın yaptığı yeniliklerden biri de, Alevi olmayan kimselerin bile yola girip Bektaşi olabilmeleri. Yalnız İmam Ali soyundan değil, İmam Ali'nin yolundan gidenlerin de Alevi sayıldıkları gibi Bektaşilik'te de Hacı Bektaş soyundan olanlar gibi onun yolunu izleyenler de Bektaşi vasfinı kazanmış oluyorlardı. Bu özelliğe göre Çelebiler Hacı Bektaş'ın bel evlâdı, Dedebabalarsa yol evlâdı sayılıyorlardı. 
Burada şunu da belirmek lazım ki, İmam Ali taraftarlarının içinde Hz. Hüseyin soyundan gelenlere Seyit, kökenleri Hz. Hasan'a dayananlara Şarif denmesi bir gerçeğe dayanıyorsa, Çelebilerin iddiasının böyle bir temeli yok. Çünkü 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Hacı Bektaş Veli evlenmemiş. Kadıncık ana, Hacı Bektaş aptes alırken burnundan akan kanlı suyu içerek hamile kalmış ve evlât doğurmuş. Bektaşilikteki bel evlatlığı bu tipten bir evlatlık. 

1826 yılında Sultan II. Mahmut Yeniçeri ocağını ortadan 
kaldırınca, Yeniçeri ocağı ile sıkı fikı bağlı olan Bektaşilik te yasaklanıyor. Tarihi abide niteliği taşıyan (60 yıldan fazla geçmişi olan) tekkelere birer Sünni türbedarı, genellikle Nakşidendi atanıyor, öteki tekkeler yıkılıyor, tekkelerde bulunanlar Hadım, Birgi ve Kayseriye, aynı tarihte Pir Evindeki Dedebaba Hamdullah Efendi Merzifon'a sürülüyor ve Dergâha postnişin olarak Nakşidendi şeyhi Mehmet Sait Efendi tayin ediliyor. 

Bektaşilerin sürgün edilmesine ve tekkelerinin yıkılıp yerlerine camilerin dikilmesine rağmen, daha 19. Yüzyılın ortalarında tarikatın tekrar etkisini iade ettiğini, ancak üçe parçalanmış bulunduğunu kaydeden müellifler var. Çelebiler, Dedebabalardan başka bir de Ocakzadelerin olduğu öne sürülmekte. Fakat bunun enine boyuna ispatı ortada yok. 

Öte yandan N. Birdoğan, Anadolu ocaklarını, Hacı Bektaş'a bağlı olan ve olmayan ocaklar diye iki kesime ayrıldıklarını vurguluyor. Ocakları teker teker gösteriyor, bulundukları köy ve şehirleri, bölge kapsamlarını veriyor. 
Andığı ocaklar hesaplanınca sayıları 30 küsür çıkıyor. 
“Gerçekten - diyor, Anadolu Alevisinin hemen tümünün Hacı Bektaş'a sarsılmaz bir bağlılığı olmakla birlikte, bir kesimi köken olarak kendilerini Hacı Bektaş'a bağlamazlar. 
Giderek, halleri vakitleri ne denli iyi olursa olsun, onu ziyarete gitmezler. Kendilerinden sorulduğunda, “Biz Hacı Bektaş”lı değiliz” derler” (s. 212). Örneğin, Malatya'nın 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Minayik köyü ocağı, soy ağacı (seçerename) vasıtasıyla kendilerinin Ebu”i Vefa torunlarından olduklarını ve bu mürşidin de Hacı Bektaş'tan yaklaşık 250-300 yıl önce yaşadığını söylemekteler. N. Birdoğan'ın yapmış olan incelemeden anlaşılıyor ki, Anadolu ocaklarının içinde kendini Zeynel Abidine, Muhammet Bakır'a, İmam Cafer”e, İmam Riza'ya, Kâzim'e, Takiye ve Nakiye bağlayanlar var. Sadece ilk üç imamla (Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) son iki imama (Hasanül Askeri ve Muhammet Mehdi) bağlanana rastlanmamış. 

Bu veriler Ocakzadelerin örgütsel açıdan, Bektaşilerin dışındaki Anadolu Alevisi oldukları ortaya çıkıyor. Sayıları ile ilgili net bilgi yok. R. Zelyut'un “Anadolu Alevilerinin yarıya yakını Çelebileri dede bilir)” (254 s.) ve N. Birdoğan'ın “Bugün ancak birkaç yüzbin kişilik bir Balım Sultan yolu ortaya çıkabilmiştir” dediklerine göre Bektaşilerin (Çelebiler ve Dedebabaların) Türkiye Alevilerinin yaklaşık yarısını ve öteki yarısını da Ocakzadelerin oluşturduğunu düşünmek mümkün. 65 küsür milyonluk Türkiye nüfusundan 10, 15, 20 hattâ 25 milyonun Alevi olduğu iddia ediliyorsa da, gerçek sayıları bilinmemektedir, zira nüfus sayımları böyle bir veri içermemektedir. 

Türkiye Alevileri (Çelebi, Dedebaba, Ocakzade olsun, Kızılbaş, Tahtacı, Çepni, Abdal ve benzeri şekilde adlandırılanlar olsun) kendi yollarını anlatırken Caferi mezhebinden olduklarını beyan ederler. Her müellif bunu bilir. Bütün kitaplarda aynı kanı tekrarlanır. Ancak bazı bilim adamı, tek tük eser, bunun özünü açıklar. Aslında Türkiye Alevilerinin, geniş anlamda Şiiliğin ana kolu sayılan İsna Eşeriyelikle, Caferi mezhebi çerçevesinde başlıca ortak yönleri on iki imama olan inançlarıdır. N. Birdoğan, “Anadolu'nun Gizli 
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Kültürü Alevilik” yapıtında Caferilik mezhebinin özünü 21 
konuda toparlamış ve Türkiye Alevileri ile İmamiyye taraftarları arasında üç kuralın (Ehli Beyt sevgisi, matem günleri ve aptestte kolların dirsekten aşağı yıkanması) dışında aralarında benzerlik olmadığını madde madde açıklamaktadır. 
(352-353 s.) 

Konunun inceliklerine vakıf olmayan pek çok insan Türkiye Alevilerini bir küpe koymakta, biribirleriyle kaynaştıklarını zannetmektedir. Oysa ülkenin kuzey doğusunda, Kars bölgesinde sözün dar anlamında Şii olan Azeriler vardır. 
İsna Aşeriyye taraftarları gibi Caferi mezhebinin yirmi bir kuralını uygulamaktadırlar. Aynileri için N. Birdoğan “Üç aylık oruç tutup - diyor, beş vakit (üç vakte sığdırarak) namaz kılan, Kuran'ı elden ve dilden düşürmeyen, Hacca giden, zekâtlarını aksatmadan veren bu yurttaşlarımızla Anadolu Alevi - Kızılbaşları arasında inanç bakımından Ehli Beyt sevgisi dışında hiç bir benzerlik yoktur”. (353 s.) diyor. 

Güney-Doğu Türkiye'de, Adana, Tarsus, İskenderun, Antakya ve Lâzkiye yörelerinde oturan Nusayriler de biribiriyle kaynaşmış olan çoğunluk Anadolu Alevilerinden çok farklıdırlar. Bu da literetürde pek vurgulanmaz. İnançların- da, örf ve adetlerinde on iki imam sevgisi esası üzerine gelişmiş olan Anadolu Alevilerinden fazla, yedinci imam esası üzerine kurulan çeşitli İsmaili kolları ve yaşamlarını andıran unsurlar daha ağır basmaktadır. Nusyriler ve Şii Azeriler Anadolu Aleviliği içinde kendine mahsus özellikleri ihtiva eden yöresel topluluklardır. Alevi deyince, geniş çapta yaygın olan öteki tipik ve çoğunluk olan Aleviler canlanmaktadır göz önünde, 

İşte bu Alevilik, Trakya'ya ve tüm Balkanlar'a ve Yakın Doğu'ya da yayılmıştır. Arnavutluk eliyle Mısır'a ulaşmış, 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hattâ ABD'ye kadar varmıştır. 1925 yılı sonbaharında Türkiye Cumhuriyeti’ nde bütün tarikatler ortadan kaldırıldıktan sonra, Kahire'de Arnavut tekkesi 1965'e kadar alenen çalışmış ve Bektaşilik 1967 yılına kadar Arnavutluk'ta resmen faliyet yürütmüştür. 

Türkiye'de Alevilikle ilgili bilimsel eserler tahmin edilemeyecek kadar fazla. Aralarında biribirini tekrarlayan ve zenginleştirenler olduğu gibi, biribiriyle çelişkiye düşen ve hatta birbirini reddeden de var. Onların içinden doğru bulduklarıma dayanarak yukardaki manzarayı çizdim, pek tabi en genel hatlarıyla. Türkiye Aleviliğin özünü kavramadan, onun uzantısı olan Balkanlar'daki, özellikle ülkemizdeki Aleviliği anlamak mümkün değil. 
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BULGARİSTAN'DA 
ALEVİLİK 


Literetürde Alevilik keşmekeşliği 


Prof. Yordan Peev Alevilikten başka Hz. Peygamberin damadı Hz. Ali isminden kaynaklanan bir başka tarikatın, Ali-İlâhi tarikatının bulunduğunu, 15-16. Yüzyıllarda oluştuğunu ve İran'da - Türkiye'de, Kürdistan'da, Azerbaycan'da ve Afganistan'da bir hayli taraftar topladığını, Azerbaycan'da Karakoyunlu, Kürdistan'da Abdal Beyli veya Kakaven, Türkiye'de Kızılbaş veya Alevi, Bulgaristan'da Kızılbaş, Aliyan ve Alevi diye bilindiğini belirtmekte. Hemen hemen aynısını “Bulgar Aliyanları” eserinin önsüzünde Prof. İvaniçka Georgieva da söylüyor. 

Belli ki, bu görüşü ortaya atmazdan önce onlar sözü geçen ülkeleri dolaşarak bu neticeye ulaşmamışlar, başka kaynaklardan faydalanmışlardır. Aynı iddia İ. P. Petruşevski'nin “VII-XII Yüzyıllarda İran'da İslamiyet” yapıtında da var. N. Birdoğan da aynı tespite yer vermekte ve Ali İlâhiler veya Ali Allahiler “Aliye olan aşırı sevginin anlatımıdır” açıklamasını da yapmaktadır. 

Asen Sevarski (Hasan Karahüseinov) Bulgaristan Alevilerine, halk tarafindan “Ateşe tapanlar, Putprestler, Zındıklar, Gâvurlar, Aliyanlar, Şiitler, Zerdüşler...” şeklinde adlar takıştırıldığını hatırlattıktan sonra, Alevilik kelimesinin birçok müellifin yazdığı gibi Hz. Ali taraftarlığı ile hiç bir ilgisi olmadığını, Türkçe alev sözcüğünden kaynaklandığını, yanan ateşten yükselen alevin sembolü olduğunu ve Bulgar topraklarında Kızılbaşların Aliyan ismi de taşıdıklarını iddia etmektedir. Aliyan'ın da İliyan veya Avan olup olmadığının da tartışmalı bulunduğunu ilâve etmektedir. Bulgaristan Alevilerinin örf ve adetlerinden bahsederken Kızılbaşların Pazarteli ve Çarşambalı olmak üzere iki akıma bölünmüş, Bektaşiliği açıklarken de başlıca Babailik ve Bektaşilik”te örgütlenmiş bulunduklarını anmıştır. 

“Sapkın Şeyh Bedreddin” yapıtında Paraşkev Paruşev lâf arasında, Türk kaynaklarına dayanarak,s Dobruca'da Babai ve Deliorman’ da Kızılbaş tarikatlarının bulunduğunu ve Şeyh Bedreddin görüşlerinden etkilendiklerini, Babailerin XIII yüzyılda Baba İshak ayaklanmasından sonra Anadolu'dan kaçıp Dobruca'ya yerleştiklerini, Kızılbaşlannsa biraz daha geç Deliorman'a sığındıklarını belirtmektedir. 

Doç. Bora Bozova (Zineti Nurieva) İslâmiyetteki tarikatları konu aldığı bir yazısında düştüğü notta Şıiiliğin bizde Alevilik ve yahut ta Kızılbaşlık isimleriyle meşhur olduğunu zikretmekte. Felsefe bilimleri adayı Emiliya Obretenova (Emiş Velieva) savunduğu tezde ve “Ateistik Kürsüsü” dergisine yayınladığı yazılarda Kızılbaşlığı Şiiliğin bir şekli saymaktadır. 

Alevilik”le ilgili çeşitli görüşler bu şekilde gruplaştırılarak oi .aya serilince, müelliflerin arasında ne kadar büyük fark- 
"rın bulunduğu anlaşılmaktadır. Şüphesiz ki, aynı keşmekeşin onların yapıtlarını gözden geçiren okuyucu kitlesinin arasında da bulunması akla çok yakındır. 
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Bu mefhum kargaşalığı yetmiyormuş gibi mevcut literetürün çok ciddi ikinci bir noksanlığı var. Alevilik yüzyıldan fazla bilimsel araştırmacıların dikkatini çeken bir konu olmasına rağmen, yapılan incelemeler hacimce çok dar. Konstantin İreçek'ten, A. Gadjanov'tan ve S. Bobçev”ten tutun, Anani Yavaşev'e ve Vasil Marinov'a kadar burjuva döneminde çalışan tüm incelemecilerin eserleri sadece birkaç sayfadan ibaret. Totaliter rejimdeki yaratıcıların (V. Marinov, İ. Koev, Í. Yakimov, L. Vasilev, B. Deribeev, O. Zagorov (Ş. Tahirov), N. Mizov ve saire) eserleri de çok az farklanıyor daha öncekilerden. Ele avuca sığacak yapıt Asen Sevarski'nin hatıra kitabıydı. Fakat inceleme niteliği taşıyan ve konuya direk hasredilen bölümü otuz sayfa dolayındadır. 
E. Obretenova'nın toplam dört adet makalesi de tahminen ayni hacimdedir. En kapsamlı ve sözün gerçek anlamında 
dört ucu mamur eser, 1991?de basımı yapılmış olan, 220 
sayfalık “Bulgar Alevileri” başlıklı etnografik incelemedir. 

Elde bulunan edebiyatın üçüncü ve bence en mühim bir noksanlığı daha var, o da incelenen meskün yerlerinin gayet dar tutulması. Kuzey Doğu ve Güney Doğu Bulgaristan'ın elliden fazla köy ve kasabasında Alevi yaşadığı halde yüz küsür yıldır yapılan incelemelerin hepsi, ya Kotel kazası Yablanovo'da ve yahut ta eski Razgrat kazası Sevar, Bisertsi ve Mıdrevo'da düzenlenmiştir. Bu dört köyden edinilen bilgi ve tüm Bulgaristan Alevililerinin ortak malı olarak takdim edilmiştir. Bunun en tipik örneği de en son çıkan ve en değerli eser “Bulgar Alevileri”dir. Kitapta Bisertsi ve Mıdrevo Alevilerinin örf ve adetleri Sofiya Biserova (Fatma Memişeva Mustafova) ile Hristo Hristov (Hüseyin Sivriyev) tarafından kaleme alınmıştır. Her ikisi de Alevi aydını, öğretmen. Yaşlı insanlarla konuşmuşlar, duyduklarını, öğrendiklerini bildiklerine takarak çok mükkemel anlatmışlar. 
Ancak koskoca yapıtın hiç bir yerinde Mıdrevo'luların 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Babai, Bisertsi'lilerinse Bektaşi oldukları kaydedilmemiş. 
Kitabın başlığında da ima edildiği gibi sanki bu iki köyün adetleri tüm Bulgaristan Alevilerinin geleneklerini yansıtıyor. Sanki eseri yazanların onlardan önce incelemeler yapan müelliflerin Bulgaristan Kızılbaşlarının Pazarteliler ile Çarşambalılardan, Babailer ile Bektaşilerden oluştuğunu dile getirmelerinden habersizler. Şüphesiz ki bu mümkün değil. 
Tam aksine, yüzde yüz her yazıyı süzgeçten geçirircesine eleştirerek okumuşlardır. Mıdrevo'luların Babai ve Bisert- s”lilerin Bektaşi olduklarını bildikleri ve aralarında da bir hayli fark olduğuna inandıkları için de komşu köyün adetlerini yazmışlardır. 

Şu halde neden bu özelliği göstermemişler sorunu dikiliyor önümüze? Herhalde aradaki farkları küçümsüyorlar. 
Ve en mühimi de Bulgaristan'daki bütün Alevilerin onlar gibi Bektaşi ve Babai'lerden müteşekkil olduğunu zannediyorlardır ve müşterek olan elemanların fazlalığından bir birlik, bütünlük havasının yaratıldığını düşünmektedirler. 
Bunun böyle olduğunu eseri okuyanlar da doğrulabilir, çünkü birilerinin Babai, ötekilerin Bektaşi olduğunu bilmediklerinden aralarındaki pek çok farkı sezememişlerdir. 

Bu olay bana neden Alevilik konusunda keşmekeşin peyda etmesine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda Alevilerin bile tüm Alevilik üzerine yeterli derecede bilgileri olmadığına habercilik yapıyor. Kızılbaşların da Kızılbaşlığı bilmemesi çok tuhafkarşılanacağının farkındayım. Burada sadece şunu söylemekle yetineceğim: Her Alevi eğer tarike kabul edildiyse, kendi oymağının mensup olduğu tariki çok iyi biliyor, fakat öteki toplulukları, başka yörelerden geçin, kendi oymağındakileri bile ya hayal meyal tanıyor, veya onlar için hiç bilgisi yok. Ben buna çok defa şahit oldum. 
Yazının bundan sonraki bölümünü okuyanlar hem bu gerçeği anlayacaklarından ve hem de bana hak vereceklerin- 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den eminim. 

Az yukarda genellemesini yaptığım çeşitli kaynakların bir kısmını daha ellili yıllarda görmüştüm. Babailik ile Bektaşilik ve bizim tarafta onların yerine Pazarteli ile Çarşambalı ifadelerinin Alevileri konkreleştirmek için kullanıldığını duymuştum, ama Kızılbaşlığı bir bütün olarak kavramış, o şekilde de ak kağıt üzerine dökmüştüm. 

Aradan yıllar geçince, yetmişli yıllarda Bulgaristan Türklerinin maddi ve manevi kültürünü oymak oymak dolaşarak inceleyince, Kızılbaşlıkla ilgili, karşıma bildiğimden çok farklı bir manzara çıktı. Bununla beraber yeni incelemelerimi sizinle paylaşmazdan önce şunu da açıklamakta fayda görüyorum: Bazı alanlarda karanlık noktalar kaldı. Örneğin buradaki toplulukların ülke dışındaki merkezlerle ilişkileri, her tarikin inceliklerini belirleyen belgeleri, sema çeşitlerinin nedenleri vs. 

Bu karanlık hususların sadece bazısını, bilimsel nitelikli olanları aydınlığa kavuşturmak için çeşitli çarelere başvurdum. Toplumların dışındaki merkezlerinin tespit edilmesi, onların literetürde sözü geçen hangi tarikatın uzantısı oldu-Şunu ortaya çıkarmak ta çok faydalı olacağına, topluluğun özünü anlamada çok mühim rol oynayacağına rağmen, bunu sadece topluluğun liderinden öğrenilebilineceğinden, halen güncel saymamalıydım. Yüksek düzeyde yöneticilerin arasında benimle bu sırları paylaşacak tanıdık eş dost yoktu. 
Tarik belgeleri de, özellikle secerenameler, keza onların elinde bulunmaktadır. Bir toplulukta kullanılan semalar, mantığa göre, o topluluğun Aleviliğin Çelebiler, Dedebabalar veya Ocakzadeler koluna mensup olduğunu açıklamak için mükemmel bir araç olmalı. Caferi, Hanefi v.s. mezheplerin namaz kılma usulü dünyanın neresinde uygulanırsa uygulansın hep aynıdır, namazın inceliklerini bilen, namazın kılınma usulüne bakarak, namaz kılanların hangi mezhepten 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olduklarını hemen anlar. Oysa anlatılan sema tasfirlerinden, katıldığım cemlerdeki gördüğüm semalardan, Kuzey Bulgaristan'la Güney Bulgaristan Bektaşilerinin semalarının biribirinden oldukça farklandığı anlaşıldı. Bu dışardaki merkezden mi kaynaklanıyordu, yoksa yerli özelliklere mi bağlı olan bir olaydı? Bunu açıklayabilmek için Türkiye'nin bir yöresinde oynanan semayı banda alacak birini buldum, renkli film de sağladım, gel gelelim Dışişler Bakanlığı uzmanları bu işi tehlikeli buldukları için gerçekleştirilemedi. 
İnşallah gelecekte Balkan ülkeleri bilim adamları elele vererek bu tip sorunları çözme olanağına sahip olur da karanlık kalan noktalar aydınlığa kavuşur. 

Uzun zaman susmamın nedenlerinden biri de bu tip gayretlerimin halâ netice vermemesinden dolayıdır. Daha fazla beklemenin de anlamı yok. Bu konu o kadar çetrefil ki, ten değil. En iyisi ben bildiğimi, en genel hatlarıyla ortaya sereyim de, noksan ve eksik yönlerini başka araştırmacılar tamamlasın. Hiç olmazsa benim kavradığım bazı gerçeklere vakıf olmak için boş vakit harcamazlar. 
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Etnografik tablo 


Alevilerin yaşadığı verler bazı müellifler (başlıca V. 
Marinov) tarafından adıyla sapıyla gösterilmiş. Liste tam değil Hattâ yer yer yanlışlar da var. Genellikle Kuzey Doğu ve Güney Doğu Bulgaristan'da yaşamaktadırlar. Çok eskiden bulundukları kasaba ve köylerin başlıcaları: Dulovo, Bradvari, Yordanovo, Vodno, Çernolik ve Preslavtsi - Silistra sancağı; Sevar, Mıdrevo, Bisertsi, Ostrovo ve Sveştari - Razgrat sancağı; Pomen - Ruse sancağı; Bayaçevo ve Mogilets - Tırgovişte sancağı; Rositsa - Lofça sancağı, Yablanovo ve Malko Selo - Sliven sancağı; Bogomilovo - Eski Zağara sancağı; Gorno Novo Selo - Filibe sancağı; Karamantsi, Şiroka Polâna, Golemantsi, Voyvodovo, Kozlets - Haskovo sancağı, Gorna Krepost, Baştino, Boyan Botevo, Dolna Çobanka ve Gorna Çobanka, Raven, Bivolâne - Kırcali sancağı. Zamanla buralardan bazı ailelerin göç etmesi neticesinde Haskovo sancağının Tekke ile Trakiets köylerinde, Eski Zağara sancağı Buzovgrat köyünde, Varna sancağı Kumluca köyünde, Momçilgrat, Kırcali, Haskovo ve Pavel Banâ şehirlerinde de Alevi bulunmaktadır. Hemen hemen bütün meskün yerlerinde Sünnilerle karışık haldedirler. Sadece Alevilerin kaldığı köyler çok azdır, örneğin Razgart sancağı Mıdrevo köyü, Rusçuk sancağı Pomen köyü, Sliven sancağı Yablanovo köyü, Kırcali sancağı Zvezden köyü, Haskovo sancağı Şiroka Polâna köyü vs. 

Hristiyan Bulgar ve Çingeneler onlardan söz ederken Kızılbaş veya Aliyan terimlerini kullanırlar. Sünni Türkler, Çingeneler, Pomaklar ve Tatarlarsa Kızılbaş sözcüğünü, aydın tabakanın bir kesimi de hem Kızılbaş ve hem de Alevi 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tabirini kullanırlar. Aleviler de mecbur kalınca Alevi veya Kızılbaş olduklarını söylerler. Gerçekteyse onların arasında Kızılbaş veya Alevi tarikatı yoktur. Onlar kendi toplumları için başka terimler kullanmaktadır. Onların tabirleri esas alınınca Bulgaristan Alevileri şöyle topluluklardan oluşmaktadır: 

Nakşibendi tarikatı tipik bir Sünni topluluğudur. Burada, Türkiye'de ve hiç bir başka ülkede bu tarike mensup olanlar Alevi sayılmaz. Ülkemizde bu tarikat taraftarları eski Dulovo kazası Ruynovo köyünde ve kısmen de İsperih şehrinde yaşamaktalar. Onların dışında Silistre sancağı Nojarevo köyünde, Razgrat sancağı Dragomış ile Sveştari köylerinde ve İsperih”te bir takım Nakşibendiler vardır ki, bunların ecdatları Yeniçeri ocağı ortadan kaldırılıp Bektaşi tarikatı yasaklandıktan sonra ve Bektaşi toplumlarının başına Nakşibendi babaları getirildiği dönemde gördükleri eğitim neticesinde Nakşibendilikten zikir yapmayı ve bazı özellikleri, Bektaşiliğe mahsus olan on iki imamlara inançla, rakı içmeyi biribirine katarak bir nevi Nakşibendi - Bektaşisi olmuşlar. Onları Bulgaristan Alevilerinin bir parçası olarak kabul etmek lâzın. 

Başlıca sabık İsperih kazası Sveştari ve eski Pavlikeni kazası Rositsa köylerinde, kısmen de dolay köylerde (Gorsko Slivovo ve Suhindolile Vazovo ve Duraç) yaşayan Müslümanları konu komşuları, tanıdıkları Derviş saymaktadırlar. Dervişin herkezce bilinen sözlük anlamı dünya işlerinden eli ayağı çekmiş ve bir tarikata girerek kendini ibadete vermiş kimsedir. Oysa sözünü ettiğimiz Dervişler ne dünya malından vazgeçmiş ve bu yüzden yoksul, ne kapı kapı, köy köy dolaşıp geçimini sağlayan ve ne de tekkelerde barınan insanlardır. Hiç kimse onlara, hangi tarikatın dervişi olduğunu sormamakta, derviş deyip geçmektedir. Sanki Dervişlik Müslümanlığın içinde özel bir tarikatın adıymış 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gibi hava yaratılmış. 

Şahsen kendileri Bektaşi olduklarını söylemektedirler. 
Fakat öteki Bektaşiler onların Bektaşiliğini kabul etmemekteler. Türkiye'de ve Bulgaristan’ da herkes Bektaşileri Kızılbaş, Alevi saydığı halde burada dervişleri ne Kızılbaşlar, ne Sünniler ve ne de Hristiyanlar Alevi saymamaktadır. Onların öteki Bektaşilerle, Alevilerle pek çok ortak yönleri bulunmakla beraber, birhayli bakımdan da onlardan farklanmakdadırlar. Herşeyden önce bir Müslümanın Bektaşı olması için öteki Bektaşilerde olduğu gibi Bektaşi soyundan olması şart değildir. Anası ve babası Bektaşi olmayan da Bektaşiliğin ilkelerini benimsediği zaman, usul ve kaideye göre tarikata kabul edilebilir. Ama öteki Bektaşilerde olduğu gibi karı koca, yani bir çift olarak değil, tek başına. Bu usul Bektaşilikte ikinci pir sayılan Balım Sultanın getirdiği bir yenilikti. Bunun neticesinde de Bektaşiliğin içinde Dedebabalık belirmişti. Bizim Dervişler işte bu Dedebabalığın bir uzantısı olabilir. 

Bu ihtimali kuvvetlendiren çok mühim bir başka veri daha var. Dervişler öteki Aleviler gibi kendileri kendi dini yönetmenlerini seçemiyorlar. Onlara Baba'lık yapan, yurd dışında bulunanlar merkezden yollanıyor. Şimdiye kadar üç tane yöneticinin gelip geçtiği söyleniyor. İlk Ali Baba yollanmış. Buradaki Dervişleri örgütlemiş, idare etmiş. Vefat ettiği zaman, sabık Tutrakan kazası Varnentsi köyündeki türbesine Ali Baba tekkesi denmiş. Ondan sonra Kamber Baba yollanmış. Günün birinde Dervişlerden akçe (vergi) toplayıp merkeze götürürken Suhindol taraflarında öldürülmüş ve soyulmuş. Kamber Babanın ebeveynleri Arnavutmuş. 

En son Haydar Baba yollanmış. Onun anası Arnavut, babası Türkmüş. İki tane üniversite mezunuymuş, İstanbul'da ve Kahire'de ilâhiyat okumuş. Ondan önceki Baba'lar gibi o da bekârmış ve Varnentsi köyüne yerleşmiş. 
Zaman zaman tarikat mensuplarını dolaşıp ibadetler düzenliyormuş. En sık onu Midrevo'lu Kızılbaşlar (Babailer) barındırıyormuş. Orada bulunduğu bir an da vefat edince, Midrevolular onu Varnentsi'ye götürüp gömmüşler. Daha sonra İsperih yöresi Dervişleri bunu öğrenince gelip onu mezardan çıkarmış ve rutbesine göre (meğer kendisi Halife'ymiş) nasıl gömülmesi gerekse, o şekilde tekrar gömmüşler. Ali Baba ile Kamber Baba'nın yanıpeşine. 

Arnavutluk'ta din yasaklandığı ve totaliter rejimde ülkeler arasında gelip gitmeler çok kısıtlı olduğu ve sıkı devlet kontrolü uygulandığı için altmışlı yıllarda dışardaki merkez Baba yollama olanağı bulamamış. Artık bu tip engeller ortadan kalktığına göre, bakmışsınız Allahın her hangi bir gününde Baba belirebilir. 

Hiç başka veri aramadan, bukadarcığını bildikten sonra, Derviş diye adlandırılan topluluğunn gerçekten bizdeki Kızılbaşlığın bir kolunu teşkil ettiğim ve kökenlerinin Bektaşilikte yattığını kabul etmemek için bir neden yok. Türkçe, Bulgarca ve Rusça edebiyatta bu isimle belirlenen Alevilere rastlamadım. Eğer başka araştırmacılar da açıklamazsa, Derviş adını taşıyan Kızılbaşlar sadece Bulgaristan'a mahsus bir özellik sayılabilir. 

Sabık Eski Zağara kazası Bogomilovo ile Çirpan kazası Gorno Novo Selo köylerinde meskün olan ve oradan da eski Kazanlık kazası Buzovgrad köyüne ve Pavel Banâ şehrine göç eden Müslümanlar içli dışlı oldukları insanlarla Gülsani olduklarını paylaşmaktadırlar. Bundan başka Şeyh Bedreddin taraftarları olduklarını ve tarik merkezinin Şeyh Bedreddin tutuklanıp asıldığı Yunanistan'ın Serez şehrinde bulunduğunu açıklamaktadırlar. 

Şeyh Bedreddin”ie ilişkilerinin olması ihtimali çok büyük. 
Çünkü Kuzey Doğu Bulgaristan'daki isyan bastırıldıktan 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sonra, o bir müddet Eski Zağara yöresinde kalıyor ve Serez'de de yargılanıp ipe çekiliyor. Bedreddin konusu, hele Türkiye için çok ilginç ve onun üzerine pek çok incelemeler yapılmıştır. Ve özellikle taraftarlarının Simavi taritatını kurdukları belirtilmekte. Ancak Aleviler arasında çağımızda Simavi tarikatı mensuplarından bahs eden yok. Türkiye'nin Trakya yöresinin bir iki köyüne buradan göç eden Gülşaniler var, fakat Türkiye uzmanları henuz onları ve bu özel isimlerini keşfetmiş değil. Serez'deki merkez halâ çalışır mı, başka hangi oymakların Kızılbaşları ona bağlıdır ve onlar da aynı ismi mi taşımaktadır sorusuna cevap veren, ne bir kaynak elime geşti ve ne de bir bilirkişiye rasladım. 

Gülşani mefumu özerine iki tane izah var. Sözcük ikiye parçalandığı zaman gül ve şan'dan ibaret olduğu görülüyor. 
Güller yaylasında veya ona yakın yerde meskün oldukları için ibadetlerinde gül takınma ihtimalini göze alarak ismin oradan gelebileceği düşünülmektedir. Fakat pratik bu tahmini doğrulamıyor. Gülşanilerin arasından bazıları bunu bir incecik yeşil bezle bağlatıyor, diğer bir kısmı ise, ismi bir kahverengi güllü, vaktiyle hacılıktan getirilip fesin üzerinde sarık olarak kullanılan şalla ilgili buluyor. Çokçası babalar elde ettikleri böyle bir şalı parçalayarak çoluk çocuğuna veriyormuş ve onlar da ibadet ederken şal parçasını başların- daki örtüye takıyorlarmış. Son izahat akla yakın görünüyor. 
Belgelerle bu tabir ispatlanmasa bile bizim Alevilerin arasında Gülşani topluluğun bulunduğu ve Bulgaristan'a mahsus bir özellik olduğu meydanda. 

Asen Sevarski'nin yazdıklarının içinde kısmen doğru olan bir şey varsa, o da bizim Alivelerin Bahailik ve Bektasilik ismi altında örgütlenerek iki gruba bölünmüş olmaları. 
Tam doğrusu tüm Kızılbaşların değil, ancak çoğunluğunun. 
Fakat bu da çok büyük genelleme eseri. Ayrıntılara inildiği zaman çok daha başka özelliklerin olduğu anlaşılmaktadır. 
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Örneğin Dobruca’ da ve Deliorman’ da Babailer kendileri kendilerine, hem de Bektaşiler onlara, Pazarteli de demekteler. Çünkü normal olarak ibadetlerini pazartesi akşamı ve cuma akşamı, Bektaşilerse çarşamba ve cuma akşamları yapmaktalar. Böylece onların farklı cem günleri pazartesi ve çarşamba olduğundan Babailere Pazarteli ve Bektasilere de Çarsambalı denmesi halk ifadesi olarak uygun bulunmuştur. Türkiye'de keza pazartesi ve çarşamba geceleri ceme toplananlar olsa da, Türkiye’ de bu ifadeler kullanılmıyor. Türkiye”den geçin, Koca Balkan'ın içinde ve güneyindeki bizim Babailerle Bektaşiler bile ne Babailik ve Bektaşilik yerine Pazarteli ve Çrşambalı tariflerini kullanıyorlar ve ne de Kuzey Doğu Bulgaristan'da bu terimlerin kulanındıklarını biliyorlar. 

Neden Güney Doğu Bulgaristan'da, Pazarteli ve Çarşambalı sözcüklerinin kullanılmadığı pek bilinmiyor. Ben sadece bir tahminde bulunabilirim. Kuzey Doğu Babaileri ve Bektaşileri tarladan mahsulü topladıktan sonra Sonbaharda aktif ibadet yapmaya başlıyorlar ve haftada muhakak iki defa ceme toplanıyorlar. Bu ilk baharın sonuna kadar devam ediyor. Güney Doğu Alevileriyse, sıkı çalışma, yani yaz mevsiminde olduğu gibi diğer mevsimlerde de, bayramdan bayrama, seyrandan seyrana, vesileden vesileye ibadet yapma geleneğini sürdürüyor, her hafta ve haftada iki defa toplanmıyorlar. Bu yüzden de cem yapılan farklı pazartesi ve çarşamba okadar göze batmamış olabilir. 

Fakat bu bayramdan bayrama dememden, seyrek ibadet yaptıkları intibağının belirmemesi için hemen kaybetmeliyim ki, vesileler sayılmayacak kadar çoktur. Örneğin birinin ölümü münasebetiyle cenaze kaldırıldığı akşam, üçüncü, beşinci, dokuzuncu, onikinci, kırkıncı günü, altıncı ayı, yılı cem yapılması şarttır. Ölen kişi yakınlarından birinin rüyasına girdiği zaman kurban kesmesi gelenektir. Kurban da 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cemde yenir. Başından felâket geçiren, büyük sevince kavuşan, ev yapan, okul bitiren, ordudan terhis olan gençlerin anababası kurban adamadan geçemez. Adak kurbanı da cemsiz yenmez. 

Pazarteliler ve Çaşambalılar haftada iki defa toplandıklarında akşam namazı kılıp, gülbank (gülbenk) (Türkçe dualar) okurlar, nefes (saz şairlerinin şiirlerini şarkı şeklinde) söylerler. Bu tip ibadetler bir, bilemediniz iki saat sürer ve namaz kılarken okunan Arapça dualar müstesna hemen hemen her şey Türkçedir. Bunun dışındaki cemlerin hepsinde, haftada iki defa toplandıkları zaman yaptıkları ibadetten başka, rakı içilir, o da özel dualarla, yemek yenir yine dua ile, sofrada muhakak iki ayaklı (horoz) veya dört ayaklı (koç) kurban eti bulunur; saz refakatinde eylence amacından uzak, idadet şekli niteliği taşıyan çeşitli (oyunlar, danslar) oynanır. Bu tip cemler (ibadetler) dört-beş saat, hattâ sabaha kadar da sürer. Güney Doğu Kızılbaşlarının bütün cemleri bu tiptir, yemekli, semalıdır. Bu da onları, biribirinden ayıran bir başka ciddi farklardandır. Kuzey Doğudaki Pazartelilerle Çarşambalılar miktar bakımdan hemen hemen eşit oldukları halde Güney Doğuda orantı Bektaşiler lehinedir, Babailer azınlıktır. 

Güney Doğu Alevilerinin arasında Babailer ve Bektaşilerden başka bir de Müsahipler vardır. Onlar Arda nehrinden güneyde, Bivolâne bölgesindeki birkaç küyde yaşamaktalar. Yaptığım araştırmalar sayesinde neden bu ismi benimsediklerine dair tatmin edici bilgi edinemedim. Mübahiplik sadece onlara mahsus bir şey olsa, öteki Alevilerden onları ayırdeden bir eleman olarak bu adı kendilerine uygun görmeleri makul sayılabilar. Ne var ki, Musahiplik hemen hemen tüm Kızılbaşlarda var. Ancak çeşitli topluluklarda, yörelerde başka başka isimlendirilmiştir? Kafadarlık, bilâzerlik ve kardeşlik bu cümleden halk dilinde Türkçe anlamlı 


sözcüklerdir. Musahipse Arapçadır ve tarikat dilince edebi bir terimdir. Bütün Aleviler de bunu iyi bilmektedirler. 

Musahiplik Kızılbaşlıkta bir derece niteliğindedir. Tarikate girmek isteyen Alevi soyundan veya soydışı olsun, çift (genç aile) veya tek şahs olsun özel hazırlık gördükten sonra cemde özel imtihandan geçirilir, lâyik görülüp kabul edilirse bir kaç yıl aday, namzet durumda bulunur. Diğer üyeler gibi tam yetkiye sahip olması için bu çıraklık döneminden sonra aynı cemden, veya ayni tarikattan olmak şartıyla başka cemden müsahip seçer. Baba onaylarsa, kafadar düğünü yapılır. Bilâzerlik aga kardeşlik gibidir. Eğer birisi bir hata yaparsa, kafadarı da neden hatanın yapılmasını önlememiş diye bilâzeriyle beraber cezalandırılır. 

Sabık Haskovo ve Kırcali Alivileri (Bektaşi ve Babaileri), Müsahiplerin onlardan farklı olarak kesilen kurbanın eti o akşam cemde tüketilmezse, artanını çoluk çocuğa vermeyip yere gömdüklerini söylüyorlar. Yablanovo, Mogilets ve Malko Selo Alivileri de musahip kurbanı etinden sadece çoluk çocuğa değil, tarikata kabul edilmiş ama halâ kafadarları olmayanlara bile vermiyorlar. 

Musahipliğin Aliviler arasında onların ayrı topluluklara bölünmesinde mühim rol oynamayacağını gösteren bir başka veri daha var. Bivolâne bölgesinden Kırcali şehrine göç eden musahipler yerli Kızılbaşların cemlerine girmeyip ayrı cem oluşturdularsa, Haskovo sancağının bazı köylerine göç edenler yerli Alivilerin arasına karışmış ve hep beraber ibadet etmektelermiş. Demek ki, aradaki farklar okadar ciddi değil. Müsahiplerden bana bilgi verenler, özü itibarıyle Bektaşı olduklarını söylüyorlar. Böyle olduğu halde Musahiplerin mevcudiyeti inkâr edilmez bir gerçek ve Türkiye'de onlardan bahs edilmediğine göre bizdeki Aliviliğin bir ayrı kolu ve özelliği olduğunu kabul etmek lâzımdır. 

Bulgaristan Kızılbaşlarının ve hususiyetle Bektaşiliğin 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bir başka bölümü ve özelliği de Yablanovo yöresindeki Alivilerdir. Onlar hem pazartesi, hem çarşamba ve hem de cuma akşamları ibadet yapmaktadırlar. Kökence Bektaşi olduklarını söylüyorlar. Lâkin halk tabiriyle Dobrucalı ve Deliormanlı Bektaşileri gibi kendilerinin arşambalı değil, Cumalı olduklarını iddia ediyorlar. Kendi kökenleriyle ilgili şu efsaneyi dile getirmekteler: Deliormanlı Bektaşileri, Karadenizi bir koç postu üzerinde aşarak buraya ulaşan bir Horosanlının oluşturduğu toplulukmuş, Yablanovo yöresindeki Cumalılar ise, bir koç üzerinde Karadenizden buralara yetişen ayni Horosanlının öteki kardeşinin yarattığı toplulukmuş. 

Cumalıları diğer Kuzey Doğu Kızılbaşlarından farklandıran isimlerinden başka bir hayli yönler de vardır. Çok genelleştirerek belirtilebilinir ki, Alevilikte esas ilke olarak sayılan şeriat- tarikat - marifet- hakikat, dörtlü kaynağın ilk elemanı (şeriata), öteki Kızılbaşlık kollarına bakaraktan oldukça daha fazla ağırlık verilmektedir. Bunun en açık kanıtı Sünniler ve Şiiler gibi Ramazan ayında, ilk günden son güne kadar, onlar gibi oruç tutmalarıdır. (Günümüzde de Gülşaniler aynisini yapmaktalar). Bektaşi-Dervişler sadece üç gün oruç tutmaktalar. (Ramazanın 19'dan 21'ne kadar, İmam Ali'nin yaralanmasınadan ölümüne kadar). 
Alivilerin basıcı çoğunluğu Muharrem ayının 1'den 10'na veya 12”ne kadar oruç tutmaktalar. Fakat bu orucun Sunni ve Şii orucuna kıyasla bir özelliği vardır. İmam Hüseyin'in ve ordusunun Kerbelâ savaşında uzun zaman susuzluk çektikleri için, bunun hatırasına Pazartelilerle Çarşambalılar ve Kırcali ile Haskovo sancaklarındaki Babailerle Bektaşiler iftar ve sahurda ve geceleyin sadece yemek yemeliler, ama asla su içmemeliler. Üstelik, susuzluğun nekadar ağır, nekadar eza ve cefa edici nesne olduğunu hissedebilmeleri için hattâ tuz bile yalamalıdırlar. Bu ağır koşulları çok az insan 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uygulayabilmekteler. Çoğunluk susuzluğu hoşaf gibi sulu şeylerle gidermektedir. Güney doğu Bulgaristanlı Aliviler Sultan Nevruz'dan önce de yedi gün oruç tutmaktalar, ancak bu normal Sunni ve Şii orucu gibidir, geceleri su içilir. 

Böylece Alevilik üzerine bilgi, yalnız mevcut edebiyattan, kitaplardan edinilmediği zaman, bölge bölge dolaşarak toplandığında bir tek Alivilik veya Kızılbaşlık yerine tam dokuz tane özel topluluğun olduğu ortaya çıkıyor. Bu toplulukları daha etraflı incelemeden, hele merkezleriyle ve yurt dışındaki benzerleriyle ilişkileri açıklanmadan, sözün gerçek anlamında ayrı tarikat olup olmadıklarını söylemek güç. Şimdilik “onları Bulgaristan Aliviliğinin dokuz kolu saymak mümkün, çünkü her kolun kendine mahsus özel adı bulunmasından başka, hususi örgütsel yapıya da sahipler. 

Derviş diye bilinen Bektaşilerin biribirinden oldukça uzakta bulunmalarına rağmen bir çatı altında toplu olduklarını ve 1963”e kadar bir tek lider tarafindan yönetildiklerini bir başka vesileyle belirtmiş oldum. 

Pazartelilerin ve Çarşambalıların örgütsel yapısıysa bambaşka esaslar üzerine kurulma. Büyük köylerde merkezi camiyle paralel olarak her mahallenin camisi olduğu gibi onların da kendine mahsus ibadet yerleri (cem evleri) var. 
Bir çok müellif, Alivilerin camiye gitmediklerini ve camileri olmadığım yazıyor. Bu da Sünniler arasında onların ibadet evlerinin olmadığı ve Müslümanlığa hizmet etmedikleri intibağını doğuruyor ki, tamamen yanlış bir düşünce. 

Aslında cem evleri Kızılbaşların camileri demektir. Evvelden ezelden takip edildikleri, ezaya ve cefaya tutuldukları için minareli bina yapılması ve ezan okunması tehlikeli olduğundan her hangi bir binanın, genellikle Babanın (yani imamın) oturduğu evin zemin katına, sokağa bakan penceresiz bir büyük oda ile mutfak yapmışlar. Sünnilerden ve 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iktidardan gizli ibadet için bu odada toplanmaktalar. Oda en çok bir mahalle dindarlarını barındırabileceği için de bir cemin kırk kişiden (yirmi çiften, karı kocadan) oluşmasını da prensip ilke kabul etmişler. Bunu da Hz. Peygamberle, onun Miraç dönüşü otuz dokuz taraftarı ile Müslümanlığın iç yüzünü paylaşmasına bağlamışlar. Sadece bu kırk kişi ve onların yolunu izleyen tarikat mensupları İslâmın ve Kuran'ın sırlarına vakıflarmış, geniş Sünni ve Şii kitleleri bundan mahrummuş. Bu nedenle camilere bakaraktan cem evleri Müslümanlığı en büyük inceliklerine kadar anlama olanağı sağlamaktaymış. 

İslâmiyette çok yaygın olan geleneksel ibadet ocaklarının (camilerin) yerine Sünnilerin gözünün ulaşamayacağı ibadet yerlerinin (cem evlerinin, odalarının) icadını ve kullanılışını makul gösteren çok yaygın bir izahat daha vardır, o da Hz. 
Ali'nin camide namaz kılarken en vahşice öldürülmesi gerçeğidir. Aliviler-Kızılbaşlar en fazla bu nedenle cami yerine cem evlerinde toplanıldığını düşünmekteler. 

Cem evine girme ve cemde Alivilerin yerini alma usulü var. Her cemin dini lideri Baba olmak üzere tarikçi'si (bir nevi sorgu yargıcı), zakir'i (sazla nefesleri şarkı şeklinde okuyan), aşçısı, su tedarik edeni ve isteyene vereni, içki ikram edeni, mumcu'su, süpürgeci'si, gözcü'sü vs. on iki görevlisi bulunmaktadır. Bu görevliler toplanmadıkça ibadete başlamak mümkün değil. Kadınlar bazı toplumlarda babanın sağında, başka tariklerdeyse solunda oturarak, erkeklerle karşı karşıya bulunarak bir daire oluşturuyorlar. 
(Türkiye'de kadınların erkeklerin arkasına dizilerek ikince daireyi oluşturdularını yazıyor bazı müellifler). 

Her cem dini yöneticisini kendisi seçiyor. Genellikle sabık babanın oğlu yönetime getiriliyor. Böylece pratikte babalık soy içinde kalmış oluyor. Yeni seçilen Babanın bölge yöneticisi tarafından onaylanması gerekiyor. Bu formalite 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uygulandığında Baba cem düzenliyor ve bütün yeme içme masraflarını üstleniyor. Mahalle babalarının üstünde bir bölge Babası bulunuyor. O da prensiben babadan oğluna geçiyor. Ancak onun tastiklenmesi ülke dışındaki merkez tarafından yapılıyor. Kızılbaşlar Bölge Babasına yerli ağızla ustaz (üstat), lehber (rehber) ve yahut ta Büyük Baba diyorlar. (Güney Doğu Bulgaristan'da Karabaş). Bu Bölge Babaları yılda bir defa tarik mensuplarından dini vergi toplayıp ülke dışındaki merkeze şahsen veya başkası aracıyla yollamakla yükümlüdür. Çarşambalıların bir tek Bölge Babası vardır ve Sevar köyünde bulunmaktadır. Pazartelilerse iki Bölge Babasına bağlıdırlar, bir kısmı Dulovo'dakine, diğerleri de Sevar’ dakine. 

Kuzey Doğu Bulgaristan Kızılbaşlarının içinde Cumalıların örgütlenme şekli ötekilere uymaz. Her mahalleden geçin, her köyün bile kendi Babası yoktur. Tüm Cumalıların bir tek Babası vardır. Yablanovo'da oturur ve ibadetleri yönetmek için köy köy, cem cem dolaşır. Onun üstünde başka baba yoktur ve direk ülke dışındaki merkeze bağlıdır. 

Güney Doğu Bulgaristan'daki Alivilerin örgütsel strüktürü, hem Cumalılarınkini ve hem de pazartelilerle Çarşambalılarınkini andırmaktadır. Her mahallenin cem evi vardır, ama kendi yöneticisi yoktur. Her baba bir kaç cemin ve köyün ortak Babasıdır. Onların üstünde de bektaşilerin ayrı ve Babailerin de ayrı Bölge babası (Karabaş) vardır ve senede iki defa onun onayından geçerler, yeniden yetki alıp görevlerine devam ederler. Karabaş’ larsa dışardaki merkezden icaze alırlar. 

Dokuz kızılbaş kolunun örgütsel kuruluşlarında özellikler olduğu gibi kendilerine mahsus hayli adet. töre ve görenekleri de bulunmaktadır. Hepsini burada inceleme olanağı mevcut olmadığında, mümkün olduğu kadar en mühimlerinin ve hepsi için ortak yönleri bulunanları açıklamaya çalışacağım. 

Pazartelilerle Çarşambalıların Sonbaharda aktif ibadet yapmaya başladıklarından söz olmuştu. Haftada iki defa cem yapmaya başlangıç töresine Dulovo bölgesi Alivileri Harman Kurbanı diyorlar. Kubrat ile Yablanovo yöresinde aynı bayramın adı Barışık. Eski Zağara ve Çirpanlı Kızılbaşlarsa Birlik, Haskovo ve Kırcali Alivilerince Harman diye meşhur. Törenin adı değişik olsa da içerekçe hep aynı yortu mahiyetini koruyor. Her yerde Sonbaharda, bağdan bahçeden mahsul ve özellikle tarladan buğday, arpa, çavdar toplanıp dövüldükten sonra yapılıyor. Harman denilmesi de oradan geliyor. Törende muhakkak kurban kesildiği için Harmana bir de Kurban eklenerek Harman Kurbanı oluyor. Kurbanın iki ayaklı olması gelenek haline gelmiş olan yerlerdeyse Tavuk sözcüğü ilâve ediliyor ve Haman Tavuğu şeklini alıyor. 

Barışık, Danışık ve Birlik adlarının kullanılması da cemde bir müddet kollektif ibadet yapılmadığı zaman bu topluluğun yaşamında olup biten olaylar tarik mensuplarıyla babanın behemehal danışma yaptığı için bunu vurgulayanlarca töre Danışık ismini alıyor. Olup biten olayların arasında topluluğa dahil olanların biribirlerine karşı davranışları da mühim yer alıyor. Kendi aralarında güceniklik olmuşsa veya onlardan biri herhangi bir köylüyü, komşusunu gücendirmişse, Sünnimiş veya Hristiyanmış orası mühim değil, ondan sorumluluk aranıyor ve neticede topluluğun birliği sağlanıyor. 
Buna dayanarak ta töre Barışık ile Birlik isimlerini kazanıyor. 

Bektaşi-Dervişler bu adetin yabancısıdır. 

Kızılbaş topluluklarında birliğin sağlanması, güceniklerin barıştırılması ve suçluların cezalandırılması sadece bu törede ve yılda bir tek defa yapılmıyor. Tam aksine, oldukça sıkça uygulanıyor. Bazı Alivi toplulukları her kırk günde bir, di-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Şerlerinde her ay, her kameri ayın ilk günü akşamı Kızılbaşlar tarikten geçmek mecburiyetindedir. Tarik mensupları cemde tarikçi (sorgu yargıcı) tarafından yere yatırılıyor ve alaca sopa (genellikle ayvadan) ile dövülerek (şüphesiz ki sembolik olarak) sorgulanıyorlar ve günahları varsa tespit ediliyor, gerekirse cezalandırılıyor ve böylece Allahü Tealâya inancı tazelenmiş oluyor. Hepsi tarikten geçirildikten sonra, alaca sopa yıkanıyor ve herkez o suyu yudumluyor. Cumalılar alaca sopa ile tarikten sadece musahip olurken geçiriliyorlar, fakat sonunda alaca sopa yıkanıp suyu içilmiyor. 

Güney Doğu Bulgaristan'da alaca sopa kullanılmıyor. 
Orada, diğer cemlerde, rakı içmeye başlamazdan önce, günah işlemiş olan kimse babanın önüne usül ve kaideye göre oturup tacını (takkesini) ona veriyor. Baba da gereken duayı okuduktan sonra kaideye göre tacı kişinin başına geçiriyor. Bektaşi-Dervişler bu adete Baş Okutma diyorlar ve onu senede sadece bir defa yapıyorlar. 

Sultan Nevruz tüm Alivi kollarında Hz. Ali'nin doğum günü olarak kutlanan bir bayramdır. 21 Marttadır. Şubat ayı 29 gün çektiği zaman Bektaşi (Dervişler) 22 Martta yapmaktadırlar. Ceme gidenler bazı yörelerde 7, başka bölgelerde 12, bir takım yerlerde 40 yumurta götürmekteler. 
Yanlarına kırk yumurta alanlar bayrama halk tabiriyle Kırklar demekteler ve onu Hz. Peygamberin Miraç'tan döndükten sonra ilk kırk Müslümanın toplanıp ibadet etmesi ve bir tek üzüm tanesinden şarap yapıp içme olayı ile bağlamaktadırlar. Bu isim Dulovo, Kubrat, Razgrar ve Yablanovo yörelerinin Kızılbaşları arasında populerdir. Eski Zağara ve Çirpan taraflarındaki Gülşaniler bayramı Kırk Çıbık diye bilmekteler. Düne kadar Yuliyan takvimini kullanan Hristiyanlar da aynı gün Sveti Çetirideset Mıçenitsi (Kırk Cefakâr Frenler) töreni yapıyorlardı. Bu rastlantı, 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bazı kimselere, Alivilere bu bayramın Hristiyanlardan geçtiğini ve dolayısıyle de Kızılbaşların Bulgar olduğu iddiasında bulunma firsatını verdi. Zorla isim değiştirme olayında da bu veri kullanıldı. 

Gerçekteyse bunların hiç birinin aslı yok. 22 Mart Orta Doğu halklarının çok eskiden kalan Yılbaşı bayramları. O Sümerlerin arasında bir isimle, Yahudilerin arasında başka adla, Yunanlıların yaşamında daha değişik tabirle anılmaktadır. Acemler ona kendi dillerinde yeni gün anlamına gelen Nevruz demekteler. Kürtler onu milli bayramları saymaktalar. Hristiyanlar onu Ermenistan'daki Sevastiya gölünde kırk evliyanın başından geçen eza cefa ile, bizim Alivilerse Hz. Muhammet'le bağlatmışlar. Her din, her halk kendine göre izah ederek benimsemiş. 

Aşure de Sultan Nevruz gibi bir çok Yakın ve Orta Doğu halklarının hayatına girmiş olan bir bayramdır. Sünniler Muharrem ayının onunda Nuh'un tufanından kurtulanların elinde kalan buğday, arpa, leblebi, mısır, incir ve saireden çorba hazırlamalarının hatırasına aşüre (tatlı aş) yapmaktalar. Şiiler ve Aliviler aynı gün Kerbelâ”da Hz. Hüseyi'nin şehit edildiğini kabul edereki, onu büyük bir matem saymaktalar. Şarkı söylemezler, eğlenmezler, aynaya bakmazlar, tıraş olmazlar, el ayak, yüz vücut yıkamazlar, cinsel ilişkilerde bulunmazlar. Şiiler hatta eşine raslanmayan hareketlerde bulunuyorlar, Gösteri yaparlar, bazısı açık göğüslerini zincirle vurur, bir takımıysa ustarayla tıraş edilmiş başlarına kamayla veya kılıçla vurarak kan akıdırlar. Nadir de olsa bu aşırı hareketler neticesinde ölü düşen de bulunur. Bizim ve Türkiye Alivileri Şiilerden farklı olarak matem yapmakta ve oruç (daha önce açıklandığı gibi) tutmakla yetinirler, aşüre ve keşkek hazırlayıp cemde yerler ve çoluk çocuğa dağıtırlar. 

Kızılbaş örf ve adetlerini kaleme alan müellifler ya Kurban ve hele Ramazan Bayramına boşvermekteler, ve yahut ta A. Sevarski gibi onları kutsal yöre saymadıklarını, sadece eş dosta ve aile efradına yiyip içmek için bir vesile olduklarını, çünkü keskin kılıç gücü sayesinde Osmanlı iktidarı tarafından zorla onlara uygulattırıldıklarını zikretmekle yetinmekteler. Bu iddia, her iki bayramın Sünnilerde çok yaygın olduğu için, Alivileri Sünnilerden çok uzak göstermek maksadıyla yapılmaktadır. Herhalde ayni bayramlara Şiilerin de çok büyük saygı gösterdikleri ve rağbet beslediklerini bilmiyorlar. Bu yüzden olsa gerek S. Biserova her iki bayrama olup olacağı ikişer cümle hasrediyor. Hr. Hristov Kızılbaşlara zorla empoze edildiklerini belirtmesine rağmen altı küsür sayfa ayırarak niteliklerini açıklıyor. Oysa Mıdrevo, Yablanovo gibi Sünnilerin bulunmadığı temiz Alevi köylerinde zorlamayı anlamak güç. Belli ki Ramazam ve Kurban Bayramı Kızılbaşlarca da uygulanıyor. Ancak öteki adetler gibi özel vurgulanmıyor. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında 6 Mayıs, hayvan bakıcıların ve özellilkle çobanların bayramı yapıldı. Ondan önce Bulgarlar onu Gergöv den, Müslümanlarsa Hıdrellez diye anıyorlardı. Hepsi o gün kuzu kesmeye (vakti hali yerinde olan) çalışıyor ve elden geldiği kadar eğleniyordu. 
Hristiyanlar ve Sünniler, kendilerine mahsus bir şekilde, her şeyi bir gün içinde bitirip yetiriyorlardı. Sevar ve etraf köylerdeki Kızılbaşlar arasında töre iki gün sürüyordu ve kendine mahsus pek çok orjinal yönleri vardı. Beşikli, alaylar, arap oyunu bir hayli uzmanlar tarafindan incelikleriyle tasvir edildikleri için, burada onları sadece anmakla yetineceğim ve Hıdrelezin Cumalılarla Gülşanilerce ise tam üç gün kutlandığını ve daha başka unsurlar da ihtiva ettiğini ilave edeceğim. 

Bizim Alivilerin iki özel bayramları vardır. Türkiye Kızılbaşlığım inceleyen eserlerde raslamadım, onun için orasını 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bilemiyorum. Burada da, orada da, çeşitli takvimlerin kullanılmasına rağmen, tarlada, bağda ve bahçede çalışanlar yılı ikiye bölerler, Kasımdan başlayarak Hıdreleze kadarki dönemi kış, Hıdrelezden Kasıma kadarki zamanı da yaz mevsimi bilirler ve işlerini ona göre ayarlarlar. Kışın yarısını (keni hesaplarına göre) tespit edip Kış Doksanı diye bayram sayarlar ve bu münasebetle bir cem düzenlerler. Yazın ortasını da (yine kendi usullerince) bulup Yaz Doksanı diye adlandırarak ona bir özel cem hasrederler. 

Şalvarın, çarşafın, ferecenin, bürgünün vs. tarihçesi vardır. Etnograf bilimi bu konu ile meşgul olmaktadır. Coğrafi bölgelere, kıtalara, ülkelere göre, hele Orta çağlarda giyim kuşam çok değişiktir. Hattâ düne kadar ülkenin batısında, doğusunda ve güneyinde yaşayan Bulgarların elbiseleri biribirinden farklıydı. Aynı yasallığın Bulgaristan Türkleri için de şumuli vardı. 

Bu gerçeği bilmeyen ferecenin, şalvarın, fesin, vs. çok daha geç tarihlerde Müslümanların ve özellikle Kızılbaşların yaşamına girdiklerini yaşlılardan duyan veya herhangi bir kaynakta okuyan bazı kimseler, Sevar yöresindeki Alivilerin giyim kuşamının dini elbise olduğunu söylediler. Onların sadece dini ibadet yaparken giydikleri fita, kolan ve duma don, dolaydaki Sünnilerde yok. Bilimsel incelemeler, yalnız Cımalılardan oluşan Yablanovo'da yaşlı kadınlar hep geceleri ibadet yaparken taşıdıkları aynı kıyafetle (duma don, fita ile) güpe gündüz köy içinde dolaştıklarını ortaya çıkarınca neredeyse elbiseye milli nitelik vermeye çalışanlar bulundu. Daha sonra incelemeler Aytos dağı ve Deli Kamçı nehri civarındaki köylerde oturan Sünni Türklerin çeyiz sandıklarında aynı duma donlar bulununca, Çarşambalılarla Cumalıların ellerinde bulunan giyim kuşamını çok eski zamanlarda kullanılan ve din vasıtasıyla korunmuş olan elbiseden başka bir şey olmadığı aydınlığa kavuşmuş oldu. 
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Kuzey Doğu ile Güney Doğu Bulgaristan erkek Kızılbaşların ceme aba, çakşır, kuşak ve fesle gitmesi gerek. 
Kadınlar eski kıyafete sadık kalmalarına karşı,erkekler yalnızca takke giymekle veya başkabak olmamakla geleneğe uyuyorlar. Güney Doğu Bulgaristan'da da durum erkekler açısından aynen. Sadece orada takke, taç adını alıyor ve ibadet yaparken ya başta yalnızca taç bulunduruluyor ve yahut ta üstüne de kasket geçiriliyor. Kadınların taçı görünmese de her zaman çemberi altında bulunuyor. Haskovo ile Kırcali yörelerinin kadın kıyafetinde eski zamanlarda da duma don ile fita olmasa gerek, ki orada kadınlar şalvarlarla ibadet ediyorlar. 

Bektaşi-Derçişlerin hem erkeği, hem de dişisi başlarında muhakkak taç (takke) bulunduruyorlar ve bellerine de tığbent (kesilen koçun yününden bükülmüş on iki kat beyaz kolan) bağlıyorlar. Onların Baba'sı özel olarak sırtına hastarlı hırka geçiriyor. 

Alevilere öteki Müslümanlar gibi domuz yemek haram. 
Bundan başka onlardan farklı olarak tavsan eti de yemiyorlar. Neden kullanmadıklarını bazısı tavşanın kediye benzemesiyle, kimisi onların kadınlar gibi her ay adetinin olmasıyla, bir takımı uzun zaman su içinde tutulduğunda etinin kana dönüşmesi ile izah etmekteler. Yemek yerken kaşığın sofra üzerine konduğu zaman Sünniler gibi kapamamak, tam tersi, açık bırakmak gelenektir. Böylece Aliviler hayatta kısmetlerinin kapanmadığını düşünmektedirler. 

Bütün dinlerde bazı rakamlara özel bir önem verilir ve birçok olayların sayısı, tekrarı çok sık hep aynı rakamlarla tekrarlanır. Hristiyanlıkta üç sayısına verilen önem, Hz. 
İsa'nın (Baba-Oğul-Ruh) şeklinde bir tek varlık olduğu görüşünde ortaya çıkmaktadır. Sveti Çetirideset Mıçenitsi evsanesi, kırk rakamının, onların dini inançlarının içinde aldığı yeri göstermektedir. Hz. İsa'nın, ne fazla, ne eksik 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tam on iki tane havarisinin bulunması hiç öyle rastlantı değildir. Yedi sır ilkesi keza. 

Bir Müslümanın ölümünden sonra devamlı yedi gün o Sünni ailenin saç kokutması (hamurdan veya benzeri şeylerden bir şey pişirip, genellikle akıtma yapıp, en azından yedi çoluk çocuğa veya komşuya dağıtması), yedi gün tebareke okutması, cenazenin kırkında mevlit yapması her iki rakamın onların hayatında oynadığı role şehadettir. 

Kızılbaşlıkta 1, 2,3, 4, 7, 12, 40 v.s. sayılarına çok özel yer ayrılmaktadır. Bir rakamı genellikle Allahla ilgilidir. 
Allahü Tealâ'nın biricik, tek olduğunu anlatmaya yarar. Üç sayısı en fazla Cenabı Allah, Hz. Muhammet, Hz. Ali üçlüsünü, beş rakamı Ehli Beyti, Hz. Muhammed-Hz. Ali-Hz. Fatma - Hz. Hasan - Hz. Hüseyin'i anımsatır. On iki rakamı on iki imamın karşıtıdır. Alivilikte dört çok mühim ilke vardır. Onlardan birincisi Şeriattır, ikincisi Tarikattır, üçüncüsü Marifettir ve dördüncüsü de Hakikattır. Her kapının on makamı olması nedeniyle tüm makamlar kırktır. 
Kırklar Bayramı, cenazenin kırkında cem yapılması hep bu sayıya beslenen hürmetten kaynaklanmaktadır. Şüphesiz ki, bunlar en sık raslanan sayılardır. Bunun dışında altı, dokuz, ondört, onyedi vs. daha başka rakamlar da oldukça yaygındır. Her topluluk, kol veya tarikat çeşitli sayılar kullandığı gibi ortak kullandıkları aynı rakamlara değişik anlamlar da vermektedir. 

Tekkeleri ziyaret etme bütün dinlerde bir gelenektir. 
Hatta bazı tekkeler (Demir Baba, Osman Baba gibi) hem Hristiyan, hem Sünni ve hem de Kızılbaşlar tarafindan sayılırlar. Fakat Hristiyan ve Sünnilere kıyasla Alivilerin arasında tekkelere hürmet çok daha yaygındır. Yablanovo civarındaki Ali Baba Türbesi, Eski Zağara ile Çirpan arasında Kirilovo köyünde Erbaba Türbesi, Razgrad, İsperih ile Kubrat şehirleri üçgeninin ortasında, devlet dağının 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içinde Hüseyin Baba Tekkesi gibi her yörede devamlı ibadet edilen en azından bir tane tekke veya türbe bulunmaktadır. 
Bununla beraber, şanı şöhreti bulunduğu bölgenin sınırlarını aşmış tekkeler vardır. Razgrad sancağındaki Demir Baba Tekkesi ve Varna sancağındaki Ak Yazılı Tekkesi, Haskovo sancağındaki Osman Baba Tekkesi bu tip kabirlerdir. Güney Doğu Bulgaristan Kızılbaşları yük arabası ve otobüslerle ta Demir Baba Tekkesine ve aksine Dobruca ve Deliorman'dakilerse Osman Baba Tekkesine ibadete gitmişlerdir. 
Böyle şeye Sünnilerde raslanmadığından tekke ziyaretlerinin Alivilerin dini görüşlerinde aldığı yeri göstermektedir. 

Bulgaristanlı Sünniler ve Aliviler tekkelerden söz ettikleri zaman, hiç tereddütsüz ve çok kesin olarak Osman Baba ismini kullanıyorlar. Oysa Türkiye'de çıkan kitaplarda ve çeşitli kaynaklarda Osman Baba yerine Otman Baba kullanılmakta. Bu Osman İmparatorluğu tabirinin Batı Dünyası dillerine transkripsiyonu olan Otoman İmparatorluğu şeklinde girişi biçiminde bir değişiklik değil. Nedeni tamamen bambaşka. Zeydiler hariç, diğer Şiiler ve Alivi”ler halifeyi, iktidarı gasbeden şahslar saydıklarından ve bu yüzden de kendilerinden hoşlanmadıkları için, Osman Baba Tekkesinin ismi üçüncü halif Osman'ın adını hatırlattığından dolayı onu Otman yapmışlar ve bu nedenle de tekkenin ismi Osmanlı kaynaklarına ve Türkiye literatürüne böyle geçmiştir. 

Bu münasebet yalnız bu olayla sınırlı değildir. Alivilerin arasında Osman, Bekir, Ömer ve hele de Yezit ve Ayşe (Hz. Peygamberin genç karılarından ve Hz. Ali'ye karşı savaşanların cephesinde aktif rol oynayanlardan) isimli insana raslamak mümkün değildir ve yahut ta çok nadir kullanılır. Öte yandan on iki imamların (Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel, Abidin, Cafer, Sadık, Musa, Kâzim, Riza v.s.), Fatma'nın adları çok yaygındır. Muhammet ismi seyrek olsa da bu Arapça sözcüğün Türkçe karşılığı olan Mehmet çok 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boldur. Bektaş (Hacı Bektaş'tan) da sıkça raslanan adlardandır. Bu iki hususiyet Kızılbaşların yaşamında kendini hisettiren ve onların hangi isimlere karşı sempati ve hangilerine antipati beslediklerini çok açıkça meydana seren bir gelenektir. 

Kısaca üzerinde durduğum olaylardan, bizim Alivilerin, yapılan bilimsel incelemelere tahminen dokuz topluluğa, kola bölünmesine ve her bölüğün kendine mahsus bazı özelliklere sahip olmasına rağmen, aralarında onları birleştiren pek çok ortak yönlerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Şüphesiz ki Türkiye Kızılbaşlerıyla da bir hayli ortak örf ve adetlere sahiptirler. Ülkemiz Alivilerinin kolları, toplulukları ve gelenekleri, belirlendikten sonra bu ortak yönleri de ortaya sermek mümkün, fakat şu anda bukadarıyle yetinmeliyiz. 
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Anormalliğe son 


Yazının sonunda İslâmiyet tarihinden bazı mühim olayları özet olarak tekrar hatırlatmak mecburiyetindeyim. İslâmiyet belirir belirmez, dünyaya yayılmaya başlar başlamaz, başlıca iktidar sorunu ile ilgili üç görüş ortaya atılmış. Giderek bu politik görüşler dini nitelik almış ve böylece İslâm dünyasında Hilâfetle İmamlık anlayışları paralelinde Sünnilik, Şiilik ve Haricilik akımları, yönleri oluşmuş. 

İslâmiyeti benimsemiş halklar, insanlar bütün sorunlara Kuran'da çözüm bulamayınca Hz. Peygamber'in sözlerine, hareketlerine başvurmuşlar. Bazı yeni beliren sorunlara, Hadisler de çözüm yolu göstermeyince, çok meşhur ulemaların yardımına veya benzeri olayları kıyaslamaya başvurmuşlardır. Kuran'ı Kerim'in ve Hadislerin tefsirinde görüş ayrılıklarının bulunması, ulemanın anlayışlarında biribiriyle tam uyumun sağlanamaması neticesinde Sünniliğin, Hariciliğin içinde pek çok mezhep, kol ve tarikat zuhur etmiştir. Alevilik te bu şekilde, çok değişik isimler altında, gayet fazla ülkelerde boy göstermiştir. 

Bütün bunlar şaşmaz tarihi gerçeklerdir. Günümüz insanı isterse bu olayları inceler ve kendine düşen ibreti alır. Doğru bulduğuna saygı gösterir, canıgönülden inanır, doğru bulmadığını bir yana bırakır, benimsemez. Bir zamanın Müslümanlarının, idaricilerini, ulemalarını İslâmiyetin birliğini koruyamayıp, çeşitli yönlerin, kolların, mezheplerin ve tarikatlerin belirmesine neden olmalarını tasvip etmese bile, kalkıp mensup olduğu mezhep, yön ve tarikat dışındakileri Müslümanlıktan sapma sayarak, onların taraftarlarını Müslümanlıktan dışlamaz. Tam aksine onlara el uzatır, 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onlarla kucaklaşır ve dünyada Müslümanların birliğini sağlamaya çalışır. Normal olan da budur. Papa çok daha da ileri giderek, bütün insanların çeşitli din taraftarlarını hoşgörü içinde yaşamaları çağrısında bulunuyor. Bunu sağlamak amacıyla da Katolik dünyasının, Hristiyanlık dolayı Müsevileri hayin saymaktan vazgeçmesi önerisinde bulunuyor. 

Aynı tutumun tamamen ülkemiz için de şumuli var. Orta ve Yeni çağlarda pek nadir de olsa, Hristiyanlarla, Müslümanlar arasında iktidar çevrelerinin kışkırtması neticesinde bazı nahoş olaylar vuku bulduysa da, her zaman her iki din taraftarları biribirlerine karşı hoşgörü muamalasi yapmış, iyi komşuluk etmişlerdir. Aynı ilişkilerin bundan böyle de süreceğinden hiçbir şüphe olamaz. 

Ülke Müslümanları konusuna gelince hem normal ve hem de normal olmayan olaylar var. Bizim Müslümanlar kalübelâdan beri hep Sünnilerden ve Alevilerden oluşmaktadır. Bu gerçeği Müslümanların eniği enceği bilmektedir. 
Ancak onların mutlak sayısını ve orantılarını düne kadar hiç kimse bilmiyordu. İlk defa 4 Aralık 1992 sayımında Sünnilerin sayısının 1 026 758 ve Alevilerinse 83 537 olduğu açıklandı. Sünnilerin büyük çoğunluğunu Türkler oluşturmakta, Türk Çingeneleri ile Pomaklarsa azınlığı teşkil etmekte, Alevilerin arasında ise Çingene ve Pomak bulunmamaktadır. 

Böylece Bulgaristan Müslümanlarının tarihinde, tahminlerin sınırları içinde kalan Alevilerin sayısı, nihayet tespit edildi. Ancak İstatistik Dairesi Alevilikle ilgili görüş keşmekeşinden kurtulamadığı için onları Şii diye belirterek kaba bir hataya düştü ve bu yalnış görüşün daha da yayılmasına yardımda bulunmuş oldu. Aleviliğin ve Şiiliğin, hem geniş ve hem de dar anlamlarının kısaca içeriklerini daha yukarda 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açıkladığımıza dayanarak, Şii tarikatleri demek gerektir. 
Çünkü Şiilik Alevilikle eşit değil. Kızılbaşlar veya Aleviler dense çok daha iyi olurdu ve sayımda insanlara, Alevi misiniz (Kızılbaş mısınız) sorusu yöneltilince, herkez çok kati cevap verebilirdi. Şii misiniz diye sorunca herhalde pek çok Alevi tereddüt içine düştü, afalladı ve belki de olumsuz cevap verdi. Oradan da mutlak sayısının tam olmama, eksik olma ihtimali çok büyük. 

Son nüfus sayımında Sünni Alevi ayırımı yapılmasının arkasında kötü niyetler olabiliceğini düşünenler bulunabilir. 
Mühüm olan o değil, önemli olan Aleviliğinin oldukça kalabalık bir topluluğu teşkil etmesi. Böylesi bir kitlenin daha fazla küçümsenmesi mümkün değil. 

Ülkemizde çok acayip bir durum var. Sittiniz senelerden beri hem iktidar, hem Sünni makamlar Kızılbaşların varlığını çok iyi bildikleri halde onları yok saymaktalar. 
Bunun böyle olduğunu, Bulgaristan tarihinin hiç bir döneminde Baş Müftülük ve Bölge Müftülükleri kadrosunda, Yüksek İslâm Konseyi'nin terkibinde bir tek Alevinin bulunmayışı ispatlamaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar Sünniliğin iktidarı olduğuna ve Aleviler hor görüldüğüne göre Şeyhül İslâmın ve Diyanet İşleri”nin Aleviliği iplememesini bir yere kadar anlamak mümkün. Bu açıdan bakılınca Üçüncü Bulgar Devleti'nin politikasını anlamak asla mümkün değil. Ülke nüfusunun çoğunluğunu Ortodoks Hristiyanların oluşturduğu, iktidar da onların iktidarı sayıldığı halde Katoliklere, Protestanlara (Evangelistlere, Metodistlere, Baptislere, Adventislere) kendi başlarına örgütlenme, kilise kurma, ibadet yapma imkânı vermekte, Kızılbaşları ise yok saymakta, onların yönetimini Sünni imamların, müftülerin eline teslim etmiş bulunmakta, sanki bu iktidar Sünnilerin iktidarı. 
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Diyelim ki burjuva diktesinde, çar istibdadında, faşist baskısında, totaliter gazabında bu durum yüz küsür yıl sürüp gitmiş, öyle berbat koşullarda böyle acayipliklerden başka türlüsünü düşünmek mümkün değilmiş. Şimdi demokrasinin geldiğini, bağır bağır ilân ediyoruz. Öyleyse çift Yüksek Dini Konseyler, Baş Müftülükler, Bölge Müftülükleri kendi aralarında hangilerinin Müslümanların gerçek temsilcisi olduğunu ispatlama kavgası yapacaklarına, demokratik olup olmadıklarını da düşünsünler, Kızılbaşlığı yokmuş gibi davranmaktan vazgeçsinler. Aleviliği de Müslümanlığın bir kolu olduğunu benimsesinler ve onların temsilcilerine kendi saflarında yer verme yarışına başlayarak, demokratik düzenden yana olduklarını göstersinler. 

Geniş Sünni kitleleri de, aleladde Sünniler de dini açıdan Alevileri hor görmekten. hattâ aşağılamaktan vazgeçsinler. Aptest almadıklarını, gusul yapmadıklarını, oruç tutmadıklarını, namaz kılmadıklarını, Müslümanlığa hizmet etmediklerini söylemesinler, yerli yersiz konuşmasınlar. Kendi usullerine göre namaz kıldıklarını, bazısının tüm Ramazan ayında, bir kısmının da Muharrem ayının başında ve Sultan Nevruz'un arifesinde oruç tutuklarını, kimilerinin hattâ on gün susuzluk çektiklerini, her mahalle camileri (cem evleri) olduğunu ve birilerinin haftada en az iki kez, diğerlerininse sık sık cemevlerinde toplanıp adamakıllı ibadet ettiklerini gördük. İbadetlerinin esasında dört tane kapının bulunduğunu ve birincisinin de Şeriat oldupunu ve onunla da yetinmeyip derinliklerini, inceliklerini kavrayabilmek için özel gayret gösterdiklerini açıkladık. Onlar Şeriatı ana, Tarikatı baba, Marifeti oğul, Hakikatı torun saymaktalar. 

Aleviler hakkında en büyük hakaret onların mum söndürdüklerini ve don karıştırması yaptıklarını söylemektir. 
Bu dedi koduların ne aslı astarı, ne de tutarlı bir yeri vardır. 
Baştan sona kadar hayal mahsulleridir. Sünniler nasılsa 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birinden Kızılbaşların cemde mum yaktıklarını duymuşlar ve onun üzerine de mum söndürme fasaryasını uydurmuşlar. 
Oysa düne kadar Hristiyanlar da kiliseleri, Sünniler ve Şiiler de camileri mumla ışınlandırıyolardı. Nedense bunu unutmuşlar. Alevilikte mumun çok daha özel bir yeri var. Gelişi güzel yere mum konmuyor, çırağ denilen özel mumluk var, topluluğa göre beş, yedi, on iki vs. sayıda mum konuyor üzerine, özel kılıf içinde muhafaza ediliyor. Belirli dua ile mumlar yakılıyor. Mumların yakılması da, tahmin edileceği gibi kibrit veya çakmakla yakılmıyor. Baştan Kanuni Evliya denilen Kandil diriltiliyor. Ondan da Delil ismi verilen bir başka mum canlandırılıyor ve onunla çırağdaki öteki mumlar yakılıyor. Tesadüfen bir cereyan olup mumların sönmesi en büyük günahlardan sayıldığı için gereken her tedbir alınıyor. Bunu da herşeyden önce hususi eğitim görmüş bir adam yapıyor. Mumcu cemde çok büyük şerefli görev sayılan on iki hizmetten birisini yerine getiriyor, on iki makamdan birisini ihtiva ediyor. Genellikle mumları üfleyerek söndürmek katiyetle yasak. Bazı ibadetlerde özel anlamla yüklü olan mumlar, tamamen bitene kadar yanmaları gerek. Hattâ yanmaları bitmeden ibadet bütünlendiyse, Aleviler mumları çırağda yanarken bırakıp gittikleri haller de oluyor. Mumların söndürülmesi usulü, ya yanan fitili iki parmağın arasına sıkıştırarak veyahut ta hırgalayarak, hafifçe sallayarak bırakmaktan ibadettir. Bu koşullarda mumların söndürülmesi masalı Kızılbaşlığı tahkir etmekten başka bir şey değildir. 
Don karıştırma iftirası da aynı niteliktedir. İslâmiyette bir erkeğin dört tane kadınla evlanması, isterse onlardan birini boşayıp bir başkasıyle nikâh yapması, dolayısıyle devamlı dört kadınla kalması yasal bir olaydır. İmamililik”te (Şiiliğin İsna Aşeriye kolunda) bundan başka bir erkek savaş yaparken, yolculuk ederken, genellikle arzu ettiği zaman bir saat, bir gün, bir ay, bir sene, hattâ doksan dokuz sene 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için, geçici bir zaman kaydıyle evlenebilir. Bu da yasal sayılmaktadır. İslâmiyet öncesi ve Hz. Peygamberin zamanında geçici nikah (muta) varmış fakat hicretin 9. Yılı Muhammet (S.A.S.) tarafindan ortadan kaldırılmış, buna rağmen Şiiler Halife Ömer onu İslâmiyet moraline, karı-koca ilişkilerine zararlı bularak yasaklamış diye iddia etmekteler. İmamilikte de ilk üç halif, iktidarı gaspedenler sayıldığı için, Ömer'in buyruğuna uyulmamaktadır. 

Kızılbaşlarsa ne dört kadın ve ne de geçici nikâh ilkelerini kabul etmemişlerdir. Onlar bir tek kadınla evlenmeyi ve hayatlarının sonuna kadar sadece onunla yaşamayı şaşmaz kaide bilmektedirler. Günün birinde herhangi bir erkek bir kadına göz dikse ve dokunsa hemen olmasa da, her ay (veya her kırk günde bir)tarikten geçerken bu hatanın hesabını vermeli ve cezasını çekmeli. Bu cezayı kaçınmak mümkün değil. Zira Aleviliğin üç tane esas düsturlarından (elinediline-beline) biri, bir tek kadınla evlenme ve hayat boyu ona sadık kalma prensibini içermektedir. Topluluğa giren her Kızılbaş eline (yani çalmayacağına, hırsızlık etmeyecegine, haram şeylere dokunmayacağına), diline (topluluk sırlarını cem ve tarikin dışındakilere açıklamayacağına, başkalarıyla paylaşmayacağına) ve beline (karısına sağdık kalacagına, zina ve zamparalık yapmayacağına) sadık kalacağına dair ant içmiştir. Hele karısıyla geçinemeyip boşarsa, o zaman topluluktan atılır, onunla selâm saba kesilir, çoban . koyunlarını, sığırtmaç hayvanlarını almaz, kısacası tamamen toplumdan tecrit edilir, ceme katiyyen alınmaz. Doğrusu ya böyle koşulları hayatına kılavuz yapanlara nasıl don karıştırması yapıldığı suçlamasında bulunulabildiğini akıl almıyor. Aslında bu iftirayı yapanların şahsen utançtan yerin dibine batması lâzım. 

Sünniler arasında dolaşan bu cinsten olumsuz düşünceler, şüphesiz ki kendi özlenimlerinin neticesinde oluşmuş 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değil. Onlar çok eski zamandan kalma acı miras. Belli ki Eski Çağ Müslümanları birliğe son koyup, çeşitli akımlara, kollara ve tarikatlere parçalanmaya başladıkları andan itibaren, kendi tuttukları yolun en doğru Hak yolu oldğuğnu, kendi anlayışlarının ve yorumlarının gerçek Müslümanlık olduğunu savunurken, diğerlerinin seçtiği yolu, onların görüş ve tefsirlerini eleştirmekle kalmamış, üstelik onların üzerine çamur atmaya da yeltenmiş ve bu amaçla onların İslâmiyetten saptıklarını, Müslüman sayılamayacaklarını iddia ederken, ahlakı bakımdan da çok aşağı insanlar olduklarını belirtmek için mum söndürme, don karıştırması iftiralarını uydurmuşlar. Böylece biribirlerinden farklanmalarla kalınmamış, aralarında uçurum yaratılmış, düşmanlık belirmekle kalmamış, adamakıllı körüklenmiş, hattâ çetin savaşlar verilmiş. 

Eğer geçmiş zamanlarda kör cahil olan geniş Sünni yığınları bu iddiaların aslı hastarı olmadığını, kasıtlı olduğunu anlayacak durumda değillerse ve bu nedenle bir yere kadar mahzur görülebilineceklerse, günümüz Sünnileri çoktan cehaletten kurtuldu, (halen Türklerden 8321'ri yüksek ve yarı yğksek tahsilli, 111 943/ü lise diplomalı, 287 891'ri orta okullu, 171 741'ri ilk okul mezunu, 75 612'si tamamlanmamış ilk okullu ve sadece 52 599°u okur yazar değil), akşam sabah radyo dinliyor, televizyon seyrediyorlar, ellerinden cihan kadar kitap geçiyor, ülkede ve dünyada olup bitenleri yakından izliyorlar. Bu durumda, hele İslâmiyet hakkında da yeterli derecede ve objektif bilgi edinme ortamı bulunduğu şu anda, artık Alevilikle ilgili gerçekleri öğrenebilir, onlara çirkef atma mirasına son koyabilir, onları da rahatla Müslüman kardeşi sayabilir ve inançlarını, örf ve adetlerindeki özellikleri hoşgörü ile karşılayabilir. Bunu yapmayanları çağımızda mahzur görmek mümkün değil. 

Böyle davranışlarından dolayı Sünniler, Kızılbaşlara karşı 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yüzyıllar boyunca günah işlemişlerse, Alevilerin Sünnilere karşı hiç günahı yok denebilir mi? Demenez. Prof. N. Mizov “Kızılbaşlar Ortodoks Müslümanları sevmiyorlar” diye iddiada bulunuyor ve ispatını da “onlarla akrabalık ilişkileri kurmuyorlar” ifadesiyle yapıyor. Aynı savı A. Sevarski ile E. Obretenova da tekrarlıyorlar. Hattâ E. Obretenova daha da ileri giderek, Aleviliğin ahlâkı esaslarında Sünnilerden uzak durulmasına karşıt Bulgar halkıyla serbest ilişki ve dostluk müsaade edildiğini yazıyor. 

Sünniler Alevilerden hoşlanmadığına göre, Alevilerin de Sünnileri sevmemesi çok normal bir şeydir. Ve sadece ülkemizde değil, bütün dünyada. Çünkü her yerde yüzyıllar boyunca iktidarı ellerinde tutan Sünniler onlara akla hayale sığmayan eza ve cefa yapmışlardır. Fakat bunu herşeyden önce akrabalık ilişkileri kurmamakla izah etmek, hem yersiz, hem de okuyucuyu yanılgıya sürükleyebilecek bir misal. 
Çok şaşılacak şey, bu örneği kullanan profesör nasıl olur da Ortodoks, Katolik ve Protestant Bulgarların keza kendi aralarında akrabalık ilişkileri olmadığını hatırlamaz. 
Kızılbaşlık üzerine tez yazarak felsefe bilimleri adayı olan bir bayanın da sadece Alevilerle Sünnilerin değil, Çarşambalıların, Pazartelilerin, Cumalıların, Gülşanilerin, Bektaşilerin, Babailerin, Musahiplerin, Derviş-Bektaşilerin bile kendi aralarında da akrabalığa asla imkân vermediklerini yok sayması veya bilmemesi oldukça tuhaftır. Dahası da var, Rahmetli Hasan Karahüseyinov bir sohbetimizde, sadece Pazartelilerin yaşadığı Mıdrevoluların yalnız kendi aralarında akrabalığı sürdürdüklerini, neredeyse hepsinin birbiriyle akraba düştüklerini ve evlenme yoluyla dejenere olma tehlikesiyle yüz yüze geldiklerini paylaşmıştı. 

Demek oluyor ki, ayrı milletler, aynı milletten çeşitli dini akımlara, kollara mensup olanlar, aynı milletin aym dini kolunun muhtelif topluluklarına, tarikatlerine dahil olanlar 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arasında akrabalık kurmama, yani evlenmeme Eski ve Yeni Çağlarda çok yaygın bir gelenekti, genel bir yasaydı. Bir köyden başka köye kız vermekten de müthiç kaçınılıyordu. 

Ancak son zamanlarda bu kural birazcık çözülme belirtileri göstermekte. Büyük şehirlerde ve köylerde meskün olan, aynı fabrikalarda, kooperatiflerde ve işletmelerde çalışan, aynı okullarda okuyan Sünni, Alevi, Hristiyan, Türk, Bulgar, Çingene vs. gençler arasında tek tük evlenmelere şahit olunmakta. Bu tip evliliklerin orantısı daha gayet düşük olmakla beraber 1975 nüfus sayımında on yedi bini bulmuştu. Onlardan takriben beş bini Türklere mahsustu. 

Bu veriler, akrabalık kurmaktan kaçınmanın sadece Alevilerle Sünnilere ait olmadığını, buna dayanarak ta onların biribirlerini sevmediklerini açıklamanın mümkün olmadığını göstermektedir. Oysa sevmemenin, daha doğurusu antipatinin en baris göstergesi zaman zaman, hele kızınca Kızılbaşların Sünnilere Yezit (yani, kötü insan, namussuz, hayırsız, hain, cellât) demesi. Bu tabirin kökeni ta İslâmiyetin zuhur ettiği ve geniş çapta yayılmaya başladığı zamana kadar uzamaktadır. Ümeyyeler sülâlesine mensup Halife Osman tarafından Suriye ile Filistin valisi tayin edilen ve onun ölümünden sonra Halife Ali'ye karşı savaş açan, kendisini Halife ilân eden Muaviye'nin oğlu Yezid'in adı ansıtılmaktadır. Babasının ölümünden sonra onun halifeliğini kabul etmeyen ve Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin'i İslâm dünyasına en lâyık lider olmasını isteyen Küfelilerin daveti üzere yola çıkan Hz. Hüseyin'i Kerelâ”da askerlerine karşılatıp, şehit ettirip ve kellesini elde eden Yezit hatırlatılmaktadır. 

Bir çok tarihçi, olayların böyle çirkefbir şekil almasından Yezid'in memnun olmadığını, komutanların onun emirlerini çok aştıklarını beyan ettiğini ve hastalanıp ta sağ kalan Hz. 
Hüseyin'in çocuğu Ali'den şahsen özür dilediğini, fakat 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hiç kimsenin ona inanmadığını yazmaktadır. Yezit nekadar özür dilerse dilesin, ordu komutanlarına böyle gaddarlık yapmalarını emretmiş olmasın, barbarca hareketten dolayı üzerine düşen sorumluluktan kurtulamaz. Bundan dolayı, olaya şahit olanların veya duyanların, hele Ehli Beyt hayranlarının o zaman Yezid'e lânet okuması kadar normal bir şey olamaz. Fakat ondan sonra bu olayı bütün Sünnilere sirayet ettirmek ve onlara karşı Alevi ve Şii çevrelerini kışkırtmak için olayı başlıca araç olarak kullanmak Müslümanlık alemini parçalamaktan ve güçsüz düşürmekten başka bir işe yaramamıştır. Orta Çağ Şii ile Alevi kitleleri bunun farkına varamadılarsa günümüzün bilgi sahibi Şiilerin ve Kızılbaşların bunu kavrama olanağı vardır ve bu konuda daha fazla Sünni kardeşlerine Yezit demekten vazgeçmelidirler. 

Yezit tabirini bir yana bırakmakla, konuşma dilinden çıkarmakla Alevilerin yaşamında mevcut olan anormallik maalesef bertaraf edilmiş olmayacak. En büyük anormallik Kızılbaşlıktaki illegallik. Çağımızda istihbarat ve emniyet örgütlerinin ve memurlarının gizli faliyet yürütmeleri anlaşılır bir şey. Dini inancın, Orta Çağlarda takip edilen, baskı uygulanan azınlık toplulukları tarafından gizli yapılması keza normal bir şeydir. İcabında dini kanıları saklama olanağı Kuran'da ve Hadis”lerde öngörülmektedir. Ölüm tehlikesi ile yüz yüze gelenlere, Hanefi mezhebi, bir türlü düşünüp, kendini başka çeşit takdim etme hakkı vermektedir. Ancak Sünniler hemen hemen her zaman ve her ülkede iktidarı ellerinde bulundurdukları için böyle durumlar vaki olmadığından takiyye pratikte uygulanmamış, sadece nazari bir ilke olarak kalmıştır. 

Zeydilik hariç İslâmiyetin diğer kollarında ve akımlarında gerçek dini inançları gizleme, iktidar çevrelerine dahil Müslümanların arasına düşünce kendilerini onların akımından, 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mezhebindenmiş gibi gösterme pratiği çok geniş çapta ve yüzlerce yıl uygulanmıştır ve halâ da pek çok ülkelerde uygulamaktadır. İsmaililer bazı ülkelerde bağımsız iktidar kurdukları halde kendi inançlarına resmi din niteliği verip açıkça kitleler arasında propagandasını yaptılarsa da iktidardan uzaklaştırılınca ve azınlık durumuna düşünce Sünniler arasında gerçek dini anlayışlarını gizlemek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Şiiliğin İmamiyye akımı, Zeydilikten farklı olarak, ilk üç halife karşı tutum takındığı için, on altıncı yüzyıla kadar mufalefette bulunduğundan dolayı, gerçek inançlarını Sünni ortamında gizleme ilkesini-takiyyeyi-esas prensip haline çevirmiştir. Safevilerden sonra İran'da iktidara gelen ve Sünniliği tekrar resmi din yapmaya koyulan Afşar soylu Nadir Şah döneminde, Şiiler yeniden takiyye ilkesine başvurmuşlardır. 

Osmanlı İmparatorluğundaki Alevilerin durumunu, Osmanlı arşiflerindeki belgelerden iktibaslar vererek açıklayan R. Zelyut”un “Öz Kaynaklarına Göre Alevilik” eserinden birkaç satırla görelim: “16. Yüzyıl, Anadolu insanının, özellikle de Alevilerin kan kustuğu bir çağdır... Devlet gizlice, bütün Alevilerin katledilmeleri için karar alıyor, bunu uygulatıyor.Bulunan suçlar da, genellikle “Hırsızlık yaptı, yol kesti, çeteci” türü şeyler. Bu Aleviler, geceleri evlerinden gizlice alınıyor, bir çuvala konulup ucuna taş bağlandıktan sonra.. sulara atılarak, boğuluyorlardı... Alevilerin Anadolu’ da yok edilmeleri için Osmanlı yönetimi elinden gelen bütün uygulamaları gerçekleştirmiştir... bu terör karşısında, yaşama mücadelesi veren Aleviler, sıkı bir içine kapanma yolunu seçmişler, kentlerden, ulaşım noktalarından uzaklaşmışlardır...” Bu politika sadece Anadolu Alevilerine değil tüm İmparatorluk sınırları içindeki Alevilere uygulanmıştır. 

Bu ortamda şüphesiz Alevilerin takiyyeyi kullanmaktan 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başka çareleri olamazdı. Gerçek inançlarını saklamak, ibadet yerlerini (cem evlerini) toplumun, iktidarın çakamayacağı bir şekilde yapmak, gelenllikle karanlık bastıktan sonra (geceleri) konu komşu görmeden ibadete (ceme) toplanmak, izlenmelerini önlemek için cem yaparken bekçi bulundurmak vs. buradan kaynaklanmaktadır. 

Bu koşullar yüz küsür yıldır ülkemizde mevcut değil. 
Kızılbaşlara kimsenin terör uyguladığı yok. Artık Aleviler rahatla, sere serpe ibadet yapabilirler. Örf ve adetlerinde kötü hiç bir şey yok. Saz şairlerinin eserleri olan nefesleri dile getirmekten, herkesin içeriğini anlayacağı gülbenkleri okumaktan, sema dönmekten utanacak hiç bir sey yok. 
Hattâ semalar banda alınıp televizyondan gösterilirse çok büyük ilgi uyandıracağından hiç şüphe olmayabilir. 

Zaman zaman bazı Sünni yöneticiler, bizim Müslimanların tarikatlerin hücümüne uğradığı savında bulunuyorlar. İşin tuhaf tarafi orada ki, hiç bir konkre isim anmıyor, örnek vermiyorlar. Herhalde Hristiyan Ortodoks toplumunun üzerine, onlarca Protestan tarikatının hücümünü göz önünde bulunduruyorlar. Fakat bu sahada, Hristiyamnlıkla Müslümanlık arasında durum yerden göke kadar birbirinden farklı. Ortodoks Hristiyanlara saldırı dışardan, Müslümanlara ise dışardaki Alevilikten böyle bir saldırı yok. Olacağım da zannetmiyoraum. Demokrasi rejiminde muhtemelen Bölge Babaları dışardaki merkezlerle ilişkileri tazelemedilerse bunu yaparlar. Arnavutluk”takiler de kendilerini toparladıktan sonra tekrar bir Halife (Baba) yollarlar. Bizde Sünni tarikatlerinden Kadiri'ler çoktan tükendi, sadece bir avuç Nakşidendi kaldı. Dışardan olsa olsa ancak bazı Sünni mezhepleri ve tarikatleri bizde kendilerine zemin sağlama deneyinde bulunabilirler. Ufukta bazı emareleri görünmekte bile. 

Bulgaistan'a dışardan Alevi tarikatlerinin sızması mevzu bahs değil, onlar çoktan burada, bazı iddialara göre bir takımı Osmanlıların Bulgaristan'ı zaptetmesinden önce yerleşmişler. Bunun ispatı halâ yapılmamış. Ama onların yüzyıllarca burada hayat sürdükleri, kendilerine Sünnilik süsü verdikleri, Baş Müftülüğün de onları idare ettiği zannında bulunduğu, kendi aralarında, örgütsel açıdan hiç bir çatı altında bulunmadıkları ve her zaman ülke dışındaki merkezlere tabi oldukları inkâr edilmez gerçek. Asıl sorun onların Hristiyan tarikatleri gibi resmi makamlara başvurup yasalar gereğince kadrolaşmaları değil, (hiç kayıtsız da yüzlerce yıl çalıştıkları gibi bundan böyle de faaliyet yürütmelerine ciddi engel olmasa gerek) mesele illegallikten çıkıp legalleşmeleri. Bu büyük sorunun bir yönü, öteki yönü de formal olarak kendilerine Sünni havası vermekten ve Sünni yönetimiyle (imamlardan Baş Müftülüğe kadar) formel ilişkilere son koyup, gerçek benliklerini (Alevi topluluğu olduklarını, ipiyle sapıyla) belirterek, Sünni yönetimiyle gerçek ilişkiler kurup, ortak çalışmaya başlamak. Suni, göstermelik birliği bir yana bırakarak Müslümanlık çatısı altında bütünlüğe doğru gitmek. 

Acaba bunu yapabilecek güçler var mı her iki tarafta da? Hemen şu anda bunu şipşak uygulayacak olgun elemanlar bulunmazsa, kısa zamanda bulunabileceğinden emin olabiliriz. Çünkü kapımızı çalan bu acil sorunun şu anda çözülmesi için başka hiç bir ülkede olmayan gerekli objektif ön koşullar yurdumuzda vardır. Ne Sünnilik ve ne de Alevilik iktidar dinidir. Hiç bunun diğeri üzerinde hakimlik yetkisi yoktur. İktidar da eşine çok seyrek rastlanan vicdan hürriyeti, inanç hürriyeti ve demokratik bir ortam yaratmıştır. 

Eğer Alevilik sahasında bu olanak gerçekleştirilirse Bulgaristan İslâmiyet tarihinde ibret alınacak bir ülke niteliği kazanabilir. 
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